KAPAK KONUSU: ARİFV 216. SİN! 
FİLMİN KRİTİĞİ, CEM YILMAZI 


CINED" / 


“W 


PORTRE 
SEDA BAKÂN 
İDRİS ELBA 


RÖPORTAJ 
MAJID MAJIDI 
NEHİR BÜYÜKAKÇAY, 
İMENES BATUR 
AYTASÖZERİ 
— ALİCAN AYTEKİN 


KRİTİKLER, VİZYONDAKİLER, PEK YAKINDA, Dizi DÜNYASI, DOSYALAR 


5 OCAK 
Arl v 216 

İngiltere Benim/ England Is Mine 

Ölüm Odası / The Vat 

Bobi: Dikenlerin Gücü Adına! / Bobby the Hedgehog 


19 OCAK 
Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? 
Hakaret /insult 

Djam 

Umut Avoları 

Den of Thleves 

Rüzgar 

Coro 


12 OCAK 
The Post 

Zirve /La Cordillera 

Daha 

Deliha? 

Çılgın Baskın / Raid Dingue 

Yolcu / The Commuter. 

Ruhlar Bölgesi; Son Anahtar / insidicus: The Last Key 

Aramızdaki Sözler /The Mountain Between Us 


26 OCAK 


Sevgisiz /Loveless 
Ölümlü Dünya 

Bizim Köyün Şarkısı 

Labirent: Son İsyan /The Maze Runner: The Death Cure 


8 MAJID MAJIDI 
Dünyayı Çocuklar kurtaracak diyen Maji Mehmet Kızmaz ile konuştu. 


ENES BATUR 
Son günlerde gündemden düşmeyen Youtubur Enes Batur misafirimiz oldu. 


AYTA SÖZERİ 
Alle Arasında filminin sürpriz ismi Ayta Sözeri Gizem Ertürk ile konuştu 


2017'NİN EN İYİLERİ 
Yazarlarımız 2017'nin en iyi fmlerini seçtiler 


CEM YILMAZ VE ARİF 


Sinema salonlarında fırına gibi esen Arife Cem Yılmaz dosyası 


TÜRK STAR WARS 


Star Wars'ın Türk fanatikleri partiledi. Biz. 


eşlerindeydik. 


THE POST 


Spielberg'in son filmi The Post'tan bilumum gazeteci filmleri 


THE MOUNTAIN BETWEEN US 


Kazazede filmlerinin tekmili birden bu dosyada 


ANDREY'İN FİLMLERİ 


Andrey Zuyaginisev'in filmlerini İbrahim yazdı. 


2017 KORKUTTU 


2017'nin en korkun; 


'LOVELESS 


Duygu Loveless'ten yola çıkarak ana oğul ilişkilerine daldı 


MAZE RUNNER 


Maze Runner The Dead Cure'den yola çıkarak fantastik incelemesi Onur'dan. 


WHONDER WHEEL 
Woody Allen'sız olur mu? Polat askerde ama oradan da bize yetişti 


ÖZEL KÖŞE 
32 ZAMANIN RUHU 


Münir Özkul'u kaybettik. Sensiz bütün flar artık dah İZ. 


46 SUSMAYAN KÖŞE 
Murat bu sefer bomba gib bir yazı yazdı Siyad'tanAliyazıya kadar herkes var 


102 UZUN FİLMİN KISASI 


Fırat, yönetmen Serpil Altın ile kisa filmini konuştu. 


DİZİFUN 
Nergiz Siyah Bayaz Aşk dizisinin altını üstüne getirdi 


DİZİ ROP yiekin ile bol kahkahalı br röportaj yapı 


EDİTÖR SAYFASI 
YETMEDİ BIZE 


rada bir bu köşeden söylerim bu sefer" 'dergi dopdolu diye. Ama bu ay gerçekten kendi rekorumuzu kırdık: O kadar kısmama rağmen tam 116 sayfa tuttu! 
dergi. Hatta öyle yoğunluk oldu ki derginin! 
içindeki dosya konularının hepsini editör sayfamıza yazamadım. Mesela 2018'in en. 
çok beklenen yapımları nelerdir konusu editör sayfasına girmedi. Keza 2017'nin en çok gişe yapan filmleri de öyle. Ama bütün! 
yazarlarımızın artık gelenekselleşen yılın. 
en iyi film seçkileri sayfalarımızda tabii. Bul seçkiden de görebileceğimiz gibi bu yıl çek Zayıf bir sinema seyrettik. Yani vizyona gi” ven filmler öyle zayıfı ki Kedi belgeseli yılın üçüncü filmi oldu. Varın anlayın yani. Murat Tolga Şen'de çok önemli bir konuya par mak bastı. Sinema enlelektüelleri içindeki klikleşme Murat'ın konusuydu. Benim de üyesi olduğum Sinema Yazarları Derneği'nde neler oluyor bilemiyorum. Birgün gazete-Sinin yıllardır sinema yazarlığını yapan Tuğçe Madayanti'nin başvurusunu geri çevirmişler. 
Üstelik sebepleri iyice tartışma göt Efendim Tuğçe'nin vazıları yetersizmiş. Kime 


göre, neyegöre? 
be oni aklıyıı 


Kedidir kedi... 


2017'de o kadar kötü film vizyona girdi ki kötü film listesi yapamadık. Belgesel Kedi filmi yılın en iyi 3. yapımı oldu... 


m Cinedergi her yıl başında geride kalanı Senenin en iyi filmlerini seçer. Bu yılda 
15 yazarımız Beş en iyi yabancı beş en iyi 
yerli filmi seçip listelerini hazırdır. İlk kez bu yıl 15 yazarımızın oylarının hepsini alan bir film. 
çıkmadı. Açıkçası bunu seçilen filmler içinde bir başyapıt bulunmamasına bağlıyorum. Yani, devrimsel bir film. 
gikmedi. Yabancı filmlerde Yaşamın 
Kıyısında 9 oy alarak zirveye oturdu. Yerli yapımlarda ise İyi Bir 
Şey 11 oyla en iyi film seçildi. 2017'nin ilk ve son aylarında biraz toplasa da sinema anlamında yetersiz yapımlarla bir 
Yılı geride bıraktık. Har 
2016'nın Oscar adayı filmleri biz de geç vizyon almasa yabancı filmlerden bile 5 yapım bulmak zor olacaktı. Hele Türk filmi bir geriye adım atmış durumda. Birçok filmin yetersiz rakipleri yüzünden bu listede yer aldığını söylemeliyim. Kalitesiz işler kısa bir süre için izleyicinin ilgisini çekse 'de uzun dönemde bıkkınlık yaratır ve s0- nunda salonlar boşalır. Aynı dediğimiz gibi bir süre korku filmleriyle izleyicinin ilgisini ayakta tutan sinemamız bunun da sonuna geldi, ilk işi kalitesiz komedilere sarılmak. 
oldu. Ama onlar da hak ettiklerini aldılar ve gişe de çöktüler. İşin kötüsü göreceli olarak sinemamızı ayakta tutan ve bir elin 


parmağını geçmeyen elit sinemacılarımızın. 
filmleri de beklenen kalitede değildi. Bu elit yönetmenlerin normalde hiç. 
bir zaman gişe yapmayan filmleri festivallere kendini gösteriyordu. En azından gişede kaybettiklerini festivallerin ödül paralarıyla bir yere kadar süspanse edebiliyorlardı. 
Ama artık festivaller de gökmüş durumda. Birçok festival iptal edildi. Antalya Ulusal Yarışmayı kaldırdı. 
Bütün bunları altalta üstüste koyduğumuzda sinemamız büyük bir darboğaza girmiş durumda. Sanıyorum bir iki yıl içinde çekilen filmlerin sayısında 
'da azalma olacak. Ve 0 22- man 1970'lerde yaşanan çöküşün bir benzeriyle karşı karşıya kalabilir İnşallah böyle bir sonla karşılaşmayız. Bu karanlık tablo içinde biz yine de sizin için. 
2017 yılında vizyona giren filmleriçinden 5 
yabancı ve 5 yerli film seçtik. İşte 2017'nin ler 


2017ENİYİTÜRK ( 2017 ENİYİ YABANCI 


İşe Yarar Bir Şey 11 Yaşamın Kıyısında 9 
Kaygı 10 Mother Zi 
Kedi 8 Kare 6 
Koca Dünya 7 Star Wars: Son Jedi 4 
Aile Arasında (| 5 Dunkirk 4 

Beden ve Ruh —|0(4 


MANCHESTER 


Yi 


84 


SERDAR AKBIYIK Çe 


TÜRK a e) 


e Sırları 


Log: 
Dunkirk 

Yaşamın Kıyısında 
Kapan 

Kare 


ALPER TURGUT 


2017 ENİYİ TÜRK 
Aile Arasında 
Sofra Sırları 


Kaygı 
İşe Yarar Bir Şey, 
Orhan Pamuk'a Söylemeyin 


ie 


© 


2017 EN İYİ YABANCI 
4 Hizmetçi 

FIRAT SAYICI © American Honey 

Dürüst Bir Adam. 

Baby Driver 

Kırmızı Kaplumbağa 


HANDMADEN 


2017 ENİYİ TÜRK 
Koca Dünya 


TN 
Biz Size Döneriz. 

Yol Ayrımı 

Ayla 

2017 EN İYİ YABANCI 
Yaşamın Kıyısında (Manchester by the Sea) 
Blade Runner 2049 
MURAT TOLGA ŞEN Dunkirk 

Dangal 

Kare (The Sauare) 


2017 ENİYİ TÜRK 
İşe Yarar Bir Şey 
Koca Dünya 
Kaygı 

Kedi 

Blue 


2017 EN İYİ YABANCI 
Manchester by the Sea 
Mother! 
Lady Macbeth 
The Autopsy of Yane Doe 
MURAT KIZILCA | Düniirk 


2017 ENİYİ TÜRK 
Kaygı 

İşe Yarar Bir Şey 
Kedi 


2017 EN İYİ YABANCI 

Blade Runner 2049 

Star Wars: The Last Jedi 
Ne Manchester By The Sen 

EGEMEN etmi 

TOKATLIOĞLU TheRedTunle 


2017 EN İYİ TÜRK 
İşe Yarar Bir Şey 
Kaygı 

Koca Dünya 

Kedi 

Aile Arasında 


2017 EN İYİ YABANCI 
Manchester by the Sea 
Maher 
İLİ im Silence 
HALİL İBRAHİM On sody ana su Personal Shopper 


2017 ENİYİ TÜRK 
İşe Yarar Bir Şey, 
Buğday 

Kedi 

Koca Dünya 

Aile Arasında 


2017 EN İYİ YABANCI 
mother! 
Dunkirk 
A Teströl es Lelekröl 
HAKTANİÇEL (The Other Side ofHope 


2017 EN İYİTÜRK 
İşe Yarar Bir Şey 


2017 EN İYİ YABANCI 
Yaşamın Kıyısında (Manchester By The Sea) 
Kare (The Sguare) 

— od) 

DUYGU 72 Trainspotting KOCABAYLIOĞLU Baby Driver 


2017 EN İYİ TÜRK 
İşe Yarar Bir Şey 
Sofra Sırları 
Buğday 

Aile Arasında 


4 2017 EN İYİ YABANCI 
Star Wars: Last Jedi 
The Handmaiden 
Call Me By Your Name 
The Killing of Sacred Deer Nanchester By The Sea 


NERGİZ KARADAŞ 


2017 EN İYİ TÜRK 
Buğday 
Kaygı 
Sarı Sıcak 

) Blue 
İşe Yarar Bir Şey 


2017 EN İYİ YABANCI 
Manchester by the Sea 
Moonlight 
Good Time 
ONUR Call Me by Your Name 


KIRŞAVOĞLU The Sauare 


2017 EN İYİ TÜRK 
Genç Pehlivanlar 
Zer 

Blue 

İşe Yarar Bir Şey 
Kedi 

2017 EN İYİ YABANCI 
American Honey. 
Rock'n Roll 

Get Out 
Manifesto 
Mother! 


2017 EN İYİ TÜRK 
Koca Dünya 


2017 EN İYİ YABANCI 
satıcı 

american honey subirbicon 

gelecek günler (things to come) 

Çırak 


'SEMRA GÜZEL 
KORVER, 


2017 ENİYİ TÜRK 
Koca Dünya 

Sarı Sıcak 

Kaygı 

Ayla 

Yol Ayrımı 


2017 EN İYİ YABANCI 
Kare 

Hizmetçi 

Loving Vincent 
Dunkirk. STAR, 
PINAR Star Wars: TheLastJedi | “ — z WARS KARAHAN 


FİLM SEYRETMEYE DEĞİL 
GÜLMEYE GİDİYORUZ 


2017'nin bu son haftasına girerken ülkemizd seyredilen filmlere bir bakalım dedik. En çol . Farklı.türl 


2017'nin en çok izlenen filmlerine 


üzücü bir durum. Halbuki Yavuz Turgul'un Yol 
“Ayrımı veya ilklerin filmi 
Semih Kaplanoğlu'nun. 
Buğday gibi yapımları 

'da vizyon aldı bu yıl. Bir başka dikkat çeken Şey ise Oscar almış veya aday olmuş hiç 

bir filmin listede olmaması. Hatta bırakın ilk 10'u ilk yirmilerde bile bu filmler yok. Acaba böyle bir liste oluşmasının en büyük sebebi izleyicinin yetersiz sinema beğenisi mi? Bu Soruyu kendime sorduğumda aklıma hemen Kervan 1915 geliyor. İsmail Güneş'in filmini ben de eleştirdim ama o film bir başyapıt olsaydı da izleyicisi yine az olacaktı. 
Çünkü sinema salonları filme yer vermediler. Kısacası çektiğiniz film komedi değilse Zaten baştan kaybediyorsunuz. Daha 


meyen filmi ben biliyorum. Bu listede dikkat edilmesi gereken bir şey de korkufilmlerinin. 


ik kayıp. Zaten kendi içinde Sıkışmış olan sinemamız bir tür sinemasını 'daha dışlayarak ne kazanabilir ki? İstatistik yalan bilimi de derler. Ben de bu listeden 


tatistiki bir sonuç çıkarıyım bri. 10 
filmin yedisi Türk yapımı. Vay efendim. 
Türk sineması zirve yapmış diyebiliriz. 
Espiri yapıyorum tabli ciddiye amayın.. 
Hani bu listede seni memnun eden bir Şey yok mu diye sorarsanız. İşte Cumali Ceber gibi bir film en azından listeye girmemiş diyebilirim. Düştüğümüz du-Tuma bakın. Neyse işte bu yılın en çok seyredilen 10 filmi... 


(7 milyon 437 bin 50 seyirci 
Recep İvedik serisinin beşinci fümi olan yapımda Recep bu sofor yanındaki ekiple birlikte yarım kalan önemli bir 

işi tamamlamak için yollara dökülüyor. 
Çeşitli spor dallarında profesyonel olarak ter döken genç sporcuları müsabakalara taşımayı görev edinen İvedik, kaş yaparken yine göz çıkartıyor ve Türkiye'yi atletizm, boks, güreş vb. 
Sporlerda temsil etmek İvedik ve ekib- e düşüyor! 

Ayla 

(4 milyon 615 bin 608 izleyici) 

1950 yılında savaşta yer alan Süleyman 
Astsubay savaş meydanında küçük 

bir kız bulur. 5 yaşındaki bu Koreli kız yetimdir ve nereye gideceğini bilmeme-Astsubay kızı yanına alır ve 
“Ayla ismini verir. Birliğin neşesi haline gelenAyla ile astsubay kısa sürede olurlar. Ancak 15 ay s0- Türkiye'ye geri dönme 


kararı çıkar. 
Çalgı Çengi İkimiz 
(2 milyon 798 bin 16 seyirci) 


6 yıl önce bulaştıkları mafya tarafından 
“düğün şarkıcılığı yaptırılan Salih ve Gürkan'ın tehlike ve eğlence dolu macerası bu filmde de devam ediyor. Amatör müzisyen kuzenler, taizikleri yüzünden ünlü olmak. 

için çıktıkları yolda mafya dünyasına girmeyi başarmışlardır. Orada mafyanın moral ekibi olarak karanlık insanların düğünlerinde şarkıcılık yap- 


Hızlı ve Öfkeli 8 
(2 milycn 656 bin 286 seyirci) 

Suça bulaşmış olan ekip artık Sakinleşmiş ve suçtan uzak bir 

hayat yaşamak istediklerine karar vermişlerdir. Dom ve Letty evlenip. 
balayına giderlerken Brian ile Miada emekli olmaya karar vermiştir. Dünya turu yapan ekip her ekip üyesinin temize çıkmasıyla birlikte normal hayatlarına geri döner. Ancak, gizemli bir kadın olan Chiper, Dom'u hedef almış durumdadır. 

Aile Arasında 

(2 milyon 466 bin 578 seyirci) 

24 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan 
nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz komik bir tesadüfle tanışır. 
Solmaz'ın kızı Zeynep, Adanalı sev gilisiyle evlenmeye karar verince 

her şeyden korkan Fikret, kendini bir anda hayatının rolünü oynarken bulur. Aile arasında olması planlanan nikah, damadın ailesinin ısrarıyla büyüdükçe büyür. 

Yol Arkadaşım (1 milyon 810 bin 581seyirci) 

Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır: Ayvalık'taki 

kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve 

ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref'e rağmen başarmak. Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan. 
Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar. 

Olanlar Oldu 

(4 milyon 810 bin 568 seyirci) 

Zafer ve annesi Döndü Hanım Ege'nin bir kıyı kasabasında 

birlikte yaşamaktadır. Yaşı geçmekte olan oğlunun kasabanın güzeli Mehtap'tan ayrılmış olmasına ve hala evlenmemiş olmasına üzülen 


İn 


Döndü, bu gidişata son vermek için harekete geçer. 

Karayip Korsanları Salazar'ın intikamı 

(i milyon 529 bin 857 izleyici) Çılgın maceraları ile bilinen, kaptanları şahı ama bir o kadar talihsiz Jack Sparrow, yelken açlığı sularda yaklaşan kötü rüzgarları hisseder. Korkunç Kaptan Salazar'ın yönetimindeki ölümcül hayalet korsanlar, denizdeki tüm korsanları öldürerek Şeytan Üşgeni'nden kaçmayı başarmıştır; hayatta kalan tek korsan kaptan ise Jack'ti. Jack, Salazar'ın 


gazabından ve intikamından kurtulmak için Poseidon Asası'nın peşine düşer. 

Noana 


(milyon 337 bin 112.izleyici) Moana Antik Polenezya'da şefinin cesur lü ve korkusuz Moana doğanın içinde büyümüştür ve reşeli bir kızdır. Ancak yarı tanrı Maul tarafından yapılan korkunç bir lanet onun adasına dek ulaşır. 
Mavi tanrıça Te Whit'nin kalbini çalarak onu kızdırmıştı ve balıkçılar balık tutamaz olmuş, ekinler yetişmeden solar olmuştur. 
Kolonya Cumhuriyeti 
(4 milyon 114 bin 318 izleyici) Dünyaya gelen uzaylılara karşılama yapılır. Kolonya'ya iniş yapan uzaylı yerel halkın büyün. 
sevgisiyle karşılanır ancak bir kaza olur ve kutlamalar sırasında uzay mekiği yerle yeksan olur. 
Kolonya'da bir müddet konak- 
Ismak zorunda kalan uzaylı ile yerel halkın arasında da kahkaha dolu bir macera başlar. Uzaylının inişiyle birlikte Amerika da tepkisiz kalmaz ve beşbin nüfuslu beldeye savaş açar. 


2018 SİNEMA 
YILI OLACAK dn 


2018'de sinemalarda 

neler seyredeceğiz sizin için o '& araştırdık. Hem Türk hem de yabancı sinemada muhteşem filmler bizi bekliyor. 


M Bu yıl kelimenin tamanlamıyla sinema yılı olacak. 
Hem eski klasik 
Serileri hem de yeni maceraları sinemada 
Seyredeceğiz. Bir çok Türk filmi vizyon alacak, bunlar 'dan en merakla beklenen beş filmi listemize aldık. Cem Yılmaz, Çağan Irmak, Nejat İşler, Ahmet Kural, Murat Cemcir, Demet Evgar sizleri bekliyor. 
Yabancı sinemada ise Yenilmezler, Deadpool, Black Panter, Aguaman. 
gibi çizgi roman kahramanlarının maceralan vizyon alacak. Fakat o. 
kadar çok çizgi roman kahraman 

filmi geliyor ki onları listemize alsak. 
başkafilm tanıtamazdık. Onun için bu filmleri listemizin dışında bıraktık. 
Onların yerine Predator, Han Solo, Tomb Raider, Mission Impossible gibi eski kahramanların yeni maceralarını ve Steven Spielberg, Guillermo del Toro gibi efsane yönetmenlerin yeni filmlerini listemize aldık. İşte 201B'in muhteşem filmleri... 


2016İNTORK YILDIZLARI 
Arif V216 

(Vizyon tarihi 5 Ocak 2018) 
.Cem Yılmaz'ın 2004 yapımı Gora filmindeki robot 216'nın üzerine kurulu yapım. 

5 Ocak'ta vizyonda, İnsan olmanı 
allni kuran 216 dünyaya çok sevdiği arkadaşı Arif'in yanına gelir ve insan gibi yaşamaya başlar. Yeni yaşantısını alışmaya çalıştığı sırada aşk da kapısını çalmıştır. Robot olduğunu herkesten saklamaya çalışan 216 bunu başaramaz. 
216'dan ilham alan bir iş adamı, onu herkese tanıtıp kopyalarını yapmak ister. 
Kaybedenler Kulübü Yolda 

(Vizyon tarihi 16 Mart 2018) 

Kaan ve Mete Olimpos'ta, kalabalık bir Kadıköy grubuyla yaptıkları eğlenceli tatilin sonunda, motorlarıyla İstanbul'a 'doğru yola çıkarlar. İstanbul'a doğru NN yolculuğun ve ilişkilerin hiçbir zaman, planlandığı gibi ilerlemediğini, bir kez daha ve oldukça sert bir biçimde gösterecektir. 

Ailecek Şaşkınız. 

(Vizyon tarihi 2 Mart 2018) 

Ahmet Kural'ın zengin bir müteahhitin oğlu Fernat'ı, Murat Gemcir'in. 
Ferhat'ın beraber çalıştığı çocukluk arkadaşı Gökhan'ı, Saadet İşil Aksoy ise Ferhat'ın aşık olduğu Elif karakterini canlandıracağı Ailecek Şaşkınız filminin. 
yönetmen ve senaristiiğini Selçuk Ay- 
'demir üstleniyor. 

Çocuklar Sana Emanet 

(Vizyon tarihi 23 Mart 2018) 

Bir trafik kazasının travmasını atatmaya çalışan iç mimar Kerem'in. 
Şifacı bir kadın ve köylülerle geçirdiği arınma sürecinin anlatıldığı filmin. 
yönetmenliğini Çağan Irmak üstleniyor. Engin Akyürek, Şerif Sezer, Hilal Altınbilek, Birsen Dürülü, Osman Alkaş'ın oyuncu kadrosunda yer aklığı filmin senaryosu da Çağan Irmak'a a. 


Bene ünal'ın. si ilmi Adana Fil Festivali'nde ödül almıştı. Neslihan, ömrünü kocasına ve evine adamış. 
utangaç, sevimli bir kadındır. Gününü akşama ne pişireceğini düşünerek geçerin ve çok da yi bir aşçı olan, 


Neslihan'ın yemeklerine kocası ve 

ile dostları oldukça düşkündür. O ve ilesi hiçbir olağanüstü olay olmayan, uzak bir taşra şehrinde, sakin bir hayat, Sürer, ta ki Neslihan'ın çevresinde esrarengiz ölümler başlayana kadar. 


yeniden çekiminde Lara Croft'u Oscar ödüllü oyuncu Alicia Vikander canlandırıyor. Babasının ortadan kaybolmasından yedi yıl sonra, 
21 yaşındaki Lara küresel ticaret 
imparatorluğunun başına geçmeyi reddetmiştir. Bir noktada babasının kayboluşunu araştırmaya başlar ve son gitiği yeri ziyaret eder: Japonya kıyılarında bir yerde bulunan gizemli bir adadaki bir mezar. 
vE 

03 Ağs 
“Aksiyon ve bilim kurguyu harmanlayan Predator serisinin 4. devam. 
halkasında yönetmen koltuğunda Shane Black otururken, filmin senaryosunu ise yönetmenle birlikte Fred Dekker üstleniyor. Filmin 


Seven Splelberg' ün yönetiği Rendy Player One'in başrolünde Tye Sheri: 'dan ve Olivia Cooke yer alıyor. Ailesini küçük yaşta kaybeden Wade Watts, zamanını The Oasis adlı bir oyun 


evreninde geçirir. Oyunun milyoner kurucusu oyun evreninin içine bir anahtar Saklamıştır ve öldüğünde tüm servetini bu anahtarı bulana vadetmektedir. Bir Süre sonra her şey bir oyun olmaktan gıkıp acımasız bir rekabete dönüşür. 


Ron Hamard'ın yönetiği Solo: A Star Wars Story'un başrollerinde Alden Ehrenrelch, Woody Hamelson, Emilia Clarke oynuyor. Star Wars serisinin ünlü karakteri Han Solo öykünün kahramanı, li 


Wiz 
Başrollerinde sevilen oyuncular Matt Damon, Kristen Wig ve Christoph Waltz'un yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Alexander Payne oturuyor. 
Paul Safranek ile karısı Audrey daha 

iyi bir hayat vaadiyle küçülmek üzere “Omaha'daki Stresli hayatlarını terk etmeye Ve yeni, küçültülmüş bir topluluğa, katılmaya karar verirler. Yaptıkları seçimle hayatlarını bilmedikleri bir maceraya doğru sürüklerler. 


(Wizyon Tarni 018) 
Guillermo del Toro'nun yönetmenliğini ilmin oyuncu kadrosunda 
Sally Halikins, Michael Shannon, Richardlenikins, Octavia Spencer yer alıyor. 
Soğuk savaş dönemi Amerika'da geçen hikayede, sessiz, rutin bir hayatı olan Elisa, gizli ve yüksek güvenlikli bir devlet laboratuvarında temizlikçi olarak 

Çalışır. Elisa iş arkadaşı Zelda ile devletin yaptığı gizli bir donoyi keşfeder ve suda hapsedilen insansı bir yaratığı acımasız lal 
Mission:impo 

(Vizyon tarihi 
Görevimiz Tehlike serisinin 6. devam halkasıdır. Filmin başrolünü Tom Cruise üstlenirken kadroda Luther Stickeli 


a rolündeki Ving Rhames, Benji 
Dum rolündeki Simon Pega ve, lisa Faust rolündeki Rebecca Ferguson, Alan Hunley'i canlandıran 1 
usta oyuncu Alec Baldwin, Solomon Lane'i canlandı 
Harris, Julia Meadeli canlandıran Michelle Monaghan, Henry Cavil, Vanessa Kirby ve Angela Basseti Yer alıyor. 


İnanılmaz güçler geliştirdikten sonra değişen Jean Grey, Dark Phoenix'e dönüşür. X-Men'in kendi üyelerinden biri olan Jean Grey'in hayatının dünyadaki tüm insanlar- 
'dan değerli olup olmadığına karar vermesi gerekeceklir. 

Gizli ajanların en tesadüfi olanı Johnny English, küllerinden 'doğarak geri dönüyor! Bu sefer “dünya büyük bir kaosun eşiğinde 


zira Çin halk Cumhuriyeti Başkanı uluslararası bir suikast örgütünün tehdidi altında, Asya'da gözlerden uzak bir hayat sürerek sütün yeteneklerini geliştiren gizli ajan 


16 Kasım 2018) 
Karanlık büyücü Gellert Grin- 
'dekwaki, Amerika Birleşik Devletleri Sihir Kongresi tarafından yakalanır. Ancak kaçmayı başaran büyücü, kendine, gerçek niyetin- 
'den habersiz olan müritler toplamaya başlar. Asıl planı; büyü “dünyasından uzak olan canlıların hepsine hükmedecek olan safkan büyücüler yetiştirmektir. 


"SİNEMACILIK VE FİLMCİLİK YARARINA BAĞIMSIZ İLETİŞİM PLATFORMU" 


sadibey.com 


Türk sinemasi adına yılın ilk büyük. 
sinema olayı olarak gördüğümüz “Arif 

V 2169 seyirciyle buluştu. Cem Yılmaz. 
bilindik sinemasını çok da taze olmayan fikirlerle donatmış olmasına rağmen, bol ünlü kadrosuyla bunları gizleyerek bir ilüzyon yaratmayı başarmış. Keyifli, vefakar, aksiyonu bal bir popcorn sineması örneği, 

Film, Ari'in Gora'dan sonra bir kez daha 216 
ile yaşadığı İlginç maooraları anlatıyor. Arifin Yakın dostu olan 216, insan olmaya karar vererek dünyaya gelir ve burada çeşiti olmadık işlerle karşı karşıya kalır. Herkes gibi normal bir yaşam sürmek için çabalasa da farklı oluşu tüm İnsanların dikkatini çeker. 216'yı cazip tekifleriyle kandırmayı başaran bir iş adamı, O'nun sayesinde geleceği değiştirecektir. Filmi Kıvanç Baruönü yönetirken, Gem Yılmaz, 

Ozan Güven, Seda Bakan, Özkan Uğur ve Zafer Algöz'ü başrollerde görüyoruz. 

Cem Yılmaz'ın sinemaya olan derin tutkusunu biliyoruz. Bunu mümkün olduğunca flmlerinde de göstermeye çalışıyor. “Arif V 216'da ise bu tuku dizginlenemiyor ve tüm time yayılıyor. “Pek Yakında'da ki tavrın bile onlarca katı... Fikir güzel; Arif ve 216 yıllar sonra yine “dünyada buluşur, insan olmak, insanca duygular tatmak İsteyen 216 ile onun bu isteğinin imkansızlığının altını çizmeye çalışan Arifin çalışması... Zamanda yolculuk filmlerinin ev-Tensel kalıplarını kullanan Gem Yılmaz, Arif ve. 
216'yı önce 60'ların sonunda, hayatın Yeşilçam tadında yaşandığı bir mahalleye götürür. 
Ardından da, o mahallede yaşanan olayların sebep olduğu kötücül bir kırmayla paralel evrendeki günümüze... 216'nın kötücül yanının dünyayı ele geçirdiğini gören Arif, hatasını anlayıp tekrar 60'lara dönerek sorunu çözmeye çalışır. Sinema İileratirüne hakim olan seyirinin rahatlıkla takip edebileceği olaylar zinciri sıradan seyircinin kafasını biraz karıştırabilir diye düşünüyorum ama bekleyip göreceğiz. 
Yılmaz'ın Yeşilçam'a saygı duruşu önemli bir tavır, Son yılarda vizyonu simaşık sarmaşıklar 


FIRAT SAYICI 


gibi saran tuvalet komedillrinin arasında ünlü komedyenin bu takdir edilesi vefası bizleri mutlu ediyor. Ancak “Pek Yakında” gib bir flmden sonra bu konu sanki biraz tekrara düşmüş hissi de vermiyor değil. Arif V 216'nin kamedi dozu hayli yük sek ancak bazı sahnelerde hiç işlemeyen espriler 'de yok değil. Tekila içtim, içime kurt düştü. gibi havada kalan kimi espriler ritmi düşürüyor Filmin gereksiz uzunluğu ve bol katmanlı finali seyircinin kusur bulacağı unsurlar kanımca. Yılmaz Mel Brooks, Monty Python, ZAZ ekolü gibi absürt komediye yakın bir isim. Onun çoğu komedi filminde bu “tarz'ın etkilerini görmekteyiz. İzlerken 


eğleniyoruz, gülüyoruz, kahkahalar atıyoruz ancak fim bittiğinde tıpkı bu bahsettiğim ekolde olduğu gibi içimizde 'es ne ki şimdi bu?" hissi uyanıyor. En azından bende böyle. 

Yılmaz'ın hep aynı oyuncularla çalışmasına alıştık. Kariyerlerinde öneml yerlere gelmiş, güçlü oyuncular. Bu filmde de yine Ozan Güven, Özkan Uğur ve Zaler Algöz göz dolduruyor. Hem güzelliği hem de oyunculuğuyla filme renk katan. 
Seda Bakan'ın varlığı da seyirciyi oldukça mutlu ediyor. Ama filmin bence yegane yıldızı Çağlar Çorumlu! Zeki Müren'i canlandıran Çorumlu, gözüktüğü her sahnede devleşiyor. Sahnedeki 


herkesi (Cem Yılmaz dahi) ulaştıyor. Keşke daha çok sahnesi olsaydı diyorsunuz. En kısa zamanda Çağlar Çorumluyu tek başına büyük bir başrolde görmek dileğiyle. Sadri Alışık olarak Mert Firat, Ayhan Işık alarak Şükrü Özyıldız ve, “Ada Pekkan olarak da Farah Zeynep Abdullah'ı gören seyirci mutlu olacaktır diye düşünüyorum. 
“Ama Farah Zeynep Abdullah'ı artık şarkıcı rolünde görmesek mi ne? Bu film izlenmeli. Bunda bir sorun yak. Ancak kendi adıma Arif karakterinin sinemamızda bu fimle birlikte miadını doldurduğunu düşünüyorum. Yılmaz'ın yeni bir “Hokkabaz” çekmesi dileğiyle. 


The Greatest Showman / Muhteşem Şovmen müzikal tutkunlarına istediği sicaklığı/ heyecanı verecek bir film. 
Hugh Jackman'ın muhteşem bir pertormansla başrolde olduğu flm yakcul bir çonukluk geçiren bir adamın hayallerine doğru çıklığı fantastik yolculuğu müzikal bir üslupla anlatıyor. Jackman Setiler müzikalinin de başrolünde oynadığı için gözler iler istemez iki filmin 

kıyasına dönüşüyor ama 

Sefiler'i konu Ve anlatım 

olarak kesinlikle ayrı bir 

yere koymak lazım. Ama 

Muhteşem Şovmen de Moolin Rouge, Chicago veLa 

LaLandın ayarında tatmin 

edici bir seyir ve müzikal 

kalite açısından da ayarlar 

tutturulmuş bir drama. 

Karşımızda PT. Bamum'un 

hayatından esinlenilmiş, 

dünya çapında sansasyon 

yaralan, gösteri dünyasına 

farkllıklar Katan hırslı, zeki 

ve yaratıcı bir adam var. 

Buna rajmen hikayenin klasik, zamen zaman işelerle ayakta duran bir anlatımı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz ama müzikal tat bir adım bunun üzerine siçriyor. 

“Ale kavamına sonuna kadar sahip çıkan anlatım, 1840'ların atmasterinde geçiyor ve Şov dünyası içinde yaşananlara ek olarak Karakler'erinin özellikleriyle de ön planda. Bir nevi farklılıkların yaratığı denge / dengesizliği izleyicinin gözünde yok etmeye çalışan hümanisi bir bekış açısı İçeriyor. Toplumun dışına ilmi tiplerden kurulan gösteri ekibi Barnum'un önderliğinde kendilerine tanınan şansa dört elle sarılıyor ve sonuna kadar her klişenin yaşandığı, her olumsuzluğun önlerini kadığı bir ortamda safları sıklaştırmayı başarıyor. 
Filmin dinamizmi, müziklerin ve koreografinin sağlamlığı öykünün önüne geçen bir akış sunuyordiyebilrim. Bu durumda da kendinizi filmin farklı ve görünmez kahramanlarından biri 


BANU BOZDEMİR 


olarak içine sızmış hissediyorsunuz. 
Bamum'un hayatı ne kadarfilmin içinde anlatıldığı kadar sansasyonel ve klişe mi bilemeyiz ama yönetmen Michael Gracey Kasik bir anlatımla bunu karşımıza çıkarıyor, buna rağmen sürükley, ici bir seyirlik yaratması da yönetmenin hanesine yazılması gereken bir artı! 

Hugh Jackman özellikle sahne şovu dışında Lenny Lindn şarkı söylemesini izlerken taşan ve zley- 


ciye ulaşan bir duygu seli yaratıyor adeta diyebilim, bu durumda onu izlemek bir kez daha garanti oluyor. 

Muhteşem Şovmen müzikal izlemeyi sevenlerin tatmin olacağı bir film. Müziklerde La La Land/ Aşıklar Şehri'nin müzisyen ikilisi Pasek ve Paul imzası bulunuyor. Bu tarz filmlerde olmaz olmazsa eleştirmen — yaratıcı didişmesi de en alasından 

ve muzip bir ionda yaşanıyor. Bamum reklamın iyisi kötüsü olmaz sözünü bastıra bastıra kullanan dir adam, bunun sonuçlarını olumlu ve olumsuz. 
anlamda yaşıyor. Şov çak beğerildiği gibi protes tolara da neden oluyor. Film bir anlamda bakış açısı üzerinden iyiyle kötünün dünyasını kuruyor Aynı zamanda bu süreç içerisinde Bamum'un hayatının akışına da odaklıyız. Ama her yaşanan sorun gözüm odaklı. Güçlü bir müzikal dalgayla halloluyor ve geriye kulaklarda ve yüreklerde güzel bir his kalıyor. 


8 Kaderin cilvesi işte, mesleğiniz sinema eleştirmeni olacak ama siz korku 

filmi seyredemeyeceksiniz. Evet ne yapayım korku fimleri beni çok korku-İuyor. Çocukluğumdan beri karku filmine gimekdan hoşlanmam. Bazı insanlar korkmayı sever ama ben hiç haz etmem. 
Dediğim gibi meslek sinema eleştirmeni olunca kendi kendime eziyet etmek bir nevi görev oluyor. Bu halta vizyona giren o kadar iyi ilm arasından Karabasan-Slumber'i seçmemin sebebi ise filmin bir başyapıt olması değil tabi, Film tam tersine seyrettiğim korku filmleri içersinde neredeyse ilk 10'abile girmez. Ama beni yine de korkuttu. Bunun en büyük sebebi ise filmin başlangıcında yazan, hikayenin bir takım gerçeklere dayandığı ibaresiydi. Zaten onun iç 

bu filmi yazmaya karar verdim. Korku sinemasının en büyük pazarlama stratejisi bu tür iddialardır. Böyle oluğunu bilsek de bunların içinde hiç gerçeklik payı yok mu? 
İçten içebu soru bile o ifadenin amazına ulaştığının kanıtı. Bizim kültürümüzdeki cin hikayeleriyle büyümüş bir nesiliz. Bu filmde de uyku sırasında bir aileye musal-İst olan kötü bir ruh var. Filmin başrolünde Nikita filmi ve Tv dizilerinden hatırlayacağınız. 
Meggie O oynuyor. Aksiyon filmlerinin bu güzel ve egzantrik yıldızı bu sefer bir uyku doktorunu canlandırıyor. Filmin hikayesini kısaca anlatalım, bir gece vakti gizemli bir şekilde ölen küçük erkek kardeşinin ölümünü atlatamamış Alice Arnokds uyku problemi olan travmalı bir gilenin rutin muayenesini yapar, Alice bütün aileyi hastanede tutarak uykularını gözlemler ama uykudaki baba tarafından saldırıya uğrar. Baba tutuklanır ve ailenin uyku prob. 
lemlerine sebep olmaktan dolayı suçlanır. 
Ancak baba hapse atılınca, ailenin problemleri giderek daha kötü bir hal alır. Ace, bil imsel gerçeklerden vazgeçerek ailerin, zayıf kişilerden uykudayken beslenen ve ihe Night Hag olarak bilinen parazit bir şeytan tarafından ierörize edildiğine inarmak zorunda kalır. Bu karanlık ruhu defetmek için Alice, önce kendi 


CINEKRİTİK 


SERDAR AKBIYIK 


is, ADAMI GiBi UYKU DA BIRAKMADILAR 


kabuslarına girmeli ve kendi çocukluğundaki şeytanlarla yüzleşmeldir. Filmin başlarında Uyku 


merkezinde geçen sahnelere dikkat Bütün o bilim gerçekliğinin, uykuları kameralarla gözlenen ailenin ve tabii bu kontrolden dolayı içi rahat olan izleyicinin işler çığırından çıktıktan sonraki paniği başka bir durum. Korku filmi seyrederken filmde yapılan abartı sahneler aslında izleyiciyi okorku- dan korur. Hata içten içe güler dalga geçersiniz. 
Ama kendini Gddiye alan birkorku sinemasında bu abartılar yoktur. Psikolojk olarak iy bir korku sineması sizin içinizdeki endişeleri yakalar ve size karşı kullanır. İşte bu Uyku merkezindeki sahneler 


aynen bunu başarıyor. Bütün o bilimsel mekanın verdiği kontrol hissi üstümüze yıkılıyor. Yönetmen Jonathan Hoptins'in ilk uzun metraj filmi bu. Zaten bu İlk filmin teorübesizliğini yapımda hissediyorsunuz. Ama bunun yanında sanki gelecekte daha Yi lmler de çekeceğini düşündürüyor yönetmen Onun için ik fim tecrübesiziğini geçersek bazı sahnelerdeki gerçeklik hissi adına yeni filmlerini bekleyeceğim Jonathan Hopkins'in. Ayrıca korku #ilmlerinde çocuk kullanımına hep karşıydı. Özelikle Uzakdoğu korku sinemasının bu alışkanlığı dünya sinemasının da bir tercihi oldu. Nedense çocukların korku unsuru olarak kullanılması beni daha da korkutuyor. Bunun dışında bu rollerde oynayan çocukların kendi ruh durumları de endişe duyulması gereken bir durum. Biliyorum çocuklar etkilenmesin diye sahneleri parça parça çekiyorlar, set ortamı zaten daha steril ilmden. Ama yine de bu endişeyi duyuyorum. Size iyi korkmalar. 


Yönetmen: Craig Gillespie Oyuncular: Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney 
Konu: Tonya Harding buz patenine gönül vermiş ve hırslı bir sporcudur. Buz pateni sporunda giderek, yükselen Tonya, memnun edilmesi Zor annesi, eski eşi Jeff Gillooly dengesiz ilişkileri ve hep daha iyi olmak adına kendini zorlama: gibi gerekçelerle stres içindedir. İki defa Olimpiyat ve iki defa da Skate “America Champion ödülünü kazanan 
Tonya, eski eşinin de yardımıyla 1994 
yılında ABD Şampiyonası öncesinde aynı dalda yarıştığı sporcu Nancy Kerrigan'ı sakatlaması için birini tutar. Ancak komplonun ortaya çıkması ile birlikte ödeyeceği bedeller Tonya için bir hayli zorlu olacaktı 


Yönetmen: Michael Splerig, 


Peter Spierig 
Oyuncular: Helen Mirren, Sarah Snook, Jason Clarke 


Konu: Winchester Tüfekleri m servetinin varisi Sarah Win- vi Wi r 


chester, San Francisco'nun 50 
mil dışında, izole bir arazi üzerinde malikanesinin yapımına başlar ve onyılardır haftanın 7 WINCHESTER günü, günün 24 saati boyunca / tadilatlar durmaksızın devam 

eder. Nihayetinde Winchester . 
Malikenesi devasa bir hale gelir. 

Dışarıdan bakıldığında çıkmaz koridorlar, karmaşık odalar, labirentler ve boş duvarlara açılan kapılarla tamamen bir kadını 

i olarak algılanmaktadır. 


Yönetmen: Joe Yönetmen: Ümit Wright 

Oyuncular: Gary Oyuncular: Demet Oldman, Kristin Evgar, Fatih Al, Ali-Scott Thomas, Ben can Yücesoy Mendelsohn 


Konu: Ghurchili, hayatının belki ve evine adamış de en büyük utangaç, sesınavından vimli bir kadındır. 
geçecektir. Gününü akşama Hayatında zor ve ne pişireceğini geri dönüşü olma- düşünerek geçerin yan ikilemlerden ve çok da iyi bir aşçı 
5 birini yaşar. Ya olan Neslihan 
Nazi Almanyası yemeklerine kocası ile barışçıl bir, ve aile dostlan antlaşma yolu buk- oldukça düşkündür. 
maya çalışmalıdır Istanbul'da doğup ya da mil büyüdüğü halde, bağımsızlığı Ve ide- kocasının işi yüzün- 


alleri için Nazilerin 'den hayatını Ânkarşısında sımsıkı adolu kasabalarında 


durmalıdır. geçirir. 


Yönetmen: Guillermo del 
Toro 

Oyuncular: Saliy Havıkins, 
Octavia Spencer, Michael 
Shannon 


Konu: Soğuk savaş dönemi Amerika'da geçen hikayede, Elisa yalnız bir kızdır. Sessiz, rutin bir hayatı olan Elisa, gizli ve yüksek güvenlikli bir devlet laboratuvarında temizlikçi olarak çalışır. Elisa İş arkadaşı Zelda İle devletin yaptığı gizli bir deneyi keşteder ve suda hapsedilen insansı bir yaratığı acımasız deneyden kurtarmaya çalışırlar. 


Gaia 
ALAN men: Ryan Coogler | Çk cular: Chadwiek Boseman, Michael B. Jordan, 
Luplta Nyong'o 


onu: Babasının ölümün- 
'den sonra Wakanda Kralı olan TChalla, hakkı olanı tahta sahip çıkmak için izole yaşayan ancak teknolojik açıdan İleri seviyede olan halkına geri döner. Ancak güçlü bir eski düşman yeniden ortaya çıktığında, T'Challa'nın yeterliliği, Wakanda'nın ve tüm. 
“dünyanın kaderini tehlikeye 
Stan korkunç bir çatışmaya girince test edilir. 


mund Pike, Jesse 
Plemons 

Savaş ve 
Şiddetin etkisiyle karakleri sertleşmiş! 
olan ABD süvari subayı Boeker's. 
bir Cheyenne 
Savaş şefi ve aile. | sinin Montana'daki kabile topraklarına geri dönüş yolculuğunda eşlik etme görevi 

Bugörev 


onu zor olacaktır; zira | eşlik ettiği şef yıllar? 
boyunca en büyük İ 'düşmanlarındandır. 


Ridley. 
Scott 


cular: Kevin 
Spacey, Mark Wahiberg, Michelle Willams 


Konu: 16 yaşındaki 
John Paul Getiy'nin kaçırılması ile başlayan olaylar, anne Gall'in zengin büyükbabasındanı fidye parasını istemesi ve 


Spacey'nin canlandırdı 


büyükbabanın bunu reddetmesi ile gelişir. Umutsuzca çırpınan 

Gail bundan sonra 


oldukça öfkeli ve saldırgan bir tutum içerisine girer. 

Z 


7 SENSİZ SINIFLAR 
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Türk sinemasının idol isimlerinden Münir Özkul vefat etti. Adile Naşit, Kemal Sunal gibi birçok isimden sonra onun da veda etmesi sinemamızı 


iyice sessizleştirdi... 


— Hayat bu, başlangıcı da 


üzüntü sebebi dir. Ama bazıları anılarımızda, kimliğimizde öyle yer etmiştir ki onların kaybı bizi daha 'da derinden yaralar. Yeşilçam'ı Yeşilçam yapan en önemli isimlerden Münir Özkul'un vefatını “duyduğumda yüreğim ayrı acıdı. Hemen gazeteci refleksi ile onun oynadığı filmleri, kaybedilen rol arkadaşlarını aklıma getirip bir yazı planladım içgüdüsel olarak. Ama yazmaya başladıkça o yüreğimdeki acıyı bastıramadı Yazdığım yazının hislerimi tam ifade etmediğini anladım. Münir Özkul sadece bir sinemacı, tiyatro oyuncusu değil o bizim kimliğimizi belirleyen rol modellerin başında geliyor. 
Hele bizim gibi ataerkil toplumlarda bu rol modeller çok önemlidir. Bizim nesil bitirimliği Sadri Alışık ile Ayhan Işık'tan, şefkati Adile Naşit'ten, babalığı Hulusi Kentmen ve Münir 


Özkul'dan öğrenmiştir. Neşeli Günler filminde sırf bir turşu yapma kavgası yüzünden birbirine giren karı koca ve inatları yıllarca güldürdü bizi, Aile Şerefi'nde zarzor geçinen ailesine kanat geren baba Rıza belki yıllarca baba temalıfilmlerde gözlerimin yaşarmasına sebep. 
oldu. Ona dışardan baktığımızda bir komedyen de diyebiliriz. Ama en çok ağladığım filmler hep onun filmleri oldu. Zaten Yeşilçam'ın özelliğide bu değil mi? Bizi tam güldürürken, ağlatmayı başaran sinema. Sedece baba sembolü de değildi Münir Özkul. Hababam Sınıfı'nın unutulmaz. 
Mahmut Hocası, namı diğer Kel Mahmut, Yıllarca Hababam serisi Sonrasında öğretmenler gününde öğrenciler ellerinde çiçek onun. 
evinin kapısını aşındırmadılar mı?. 
Biz gazeteci olarak her öğretmenler gününde onun evine gider bu. 
haberi yapardık. Daha küçücük çocuklar belki de Hababam Sınıf'nı Seyretmemiş yeni yetmeler bizim neslin duyguları yüzünden onu gerçek hoca sanırlar ve bir büyük hocaya çiçek götürürlerdi. 


Ne yazık ki hocamız gitti, Artık hem sınıflar hem sinemamız çok daha sessiz olacak... 
1940'ların sonunda göç, siyasi 'durum ve ekonomik problemler Türkiye'yi bir hallaç pamuğu gibi atmaktadır. Tam da bu yıllarda varlığını hissettirmeye başlayan Arzı Film ekolü, kaptan koltuğundaki Ertem Eğilmez'in yönetiminde bir dizi film projesi ve bu filmlerde öne çıkan karakterlerle toplumu ciddi biçimde etkilemeye başlar. Her ne kadar Nazım Hikmet san Koza'nın senaryosunu azdığı Üçüncü Selim'in Gözdesi ile sinemaya adım atsa da ir Özkul'un yıldızı da Ertem 


fi 
Mi 
Eğilmez'in yönetiminde çekilen bu filmlerle parlar. Adile Naşit, Ayşen Gruda, Halit Akçatepe, Tank Akan, Zeki Alasya, Metin Akpınar bu dönem aynı grubun içindedirler. Münir 


Özkul'un Ertem eğilmez ile ilk filmi Tatlı Dilim gelecekte de ne büyük başarılara imza atacaklarını ispatler. Özkul'un Yaşar Usta karakteriyle efsaneleştiği Bizim Aile filminde, iki babanın karşılaştığı sahne toplumda fenomene dönüşür. Yaşar Usta'nın Fabrikatör Saim Bey'e “Bak beyim, sana iki çift lafım var” diye başlayan meşhur tiradı, sevginin, fedakarlığın, sile sıcaklığının hiç bir parayla ölçülmeyeceğini kanıtlar niteliktedir ve Yeşilçam'ın unutulmaz diyaloglarındandı 


Münir Özkul'un birçok unutulmaz karakleri ve filmi vardır ama Hababam sınıfı hem bizim için hem 'de Özkul'için ayrı biryerdedir. Ertem. 
Eğilmez, Rifat İlgaz'ın hikayelerin- 
'den yola çıkarak çektiği Hababam Sınıfı'nda Münir Özkul'u oynatmak. 
ister. Ama orjinal hikayede Kel Mahmut müdüre yağcilik yapan biraz. 


bir karakterdir. Eğilmez Münir i'un bu rolü kabul etmesi için bütün karakteri değiştirir. Ve ortaya bizim Mahmut Hocamız çıkar. 

Ertem Eğilmez'in alışkanlığı hep aynı isimlerle tilmlerini kotarmasıdır. Fakat birçok karakterin olduğu Hbabam. 
Sinıtı'da oyunculara fazla para ödey- 
'emeyecektir. Münir Özkul ve Adile Naşit projeyi kabul edince Zeki Ala- ya ve Metin Akpınar'a teklif götürür. 
Osırada ikili Hababam sınıfı'nı tiyat- 


sya ve Akpınar fazla para İsteyince Ertem Eğilmez gazetelere ilan verir. 
Öğrencilerden Tarık Akan, Kemal Sunal ve Halit Akçatepe dışındakiler 


bu İlan üzerine başvuranlar arasından. 


Münir Özkul o kadar sevilmektedir 

ve saygı duyulmaktadır ki o dönemin alışkanlığı olan afişe gerçek oğlanla kızın isimlerinin üstte basılması alışkanlığı Hababam Sınıfı'nda bozulur. Tank Akan. 
Münir Özkul'a saygısından dolayı onun. 
ismini afişte en üsite çıkmasında ısrarcı olur. Ve afiş öyle basılır. 


Münir Özkul, 15 Ağustos 1925 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olan Özkul, lise öğrencisiyken 1940 yılında Bakırköy. 
Halkevi'nde tiyatro ile sanat hayatına ilk adımını attı, İstanbul Üniverstesi İktisat 


Fakültesi'ne ve Edebiyat Fakültesi sanat tarihi bölümüne devam eden Özkul, 1948'de Ses Tiyatrosu'nda sahnelenen Aşk Köprüsü oyunuyla profesyonel Oldu. Daha sonrasında birçok tiyatro oyununda sahne alan Özkul, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda ve Aksaray'daki Bulvar iyatrosu'nda arkadaşlarıyla kurduğu kendi topluluğunda çalıştı. 1963-1967 m neye çıkan Münir Özkul, zaman zaman 'da sahnelerden uzak oldu. Sahne aldığı Özel tiyatrolarda Sadri Alışık, Cahit Ir-Get, Nevin Akkaya ve Şükran Güngör gibi oyuncularla çalıştı. 1950'li yıllardan itibaren sinemada rol slmaya başlayan 


Özkul'un Unutulmaz Filmleri! 


H 
U 


ee 
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Şiran sinemasının ünlü 

yönetmeni Majid Maji 

5. Uluslararası Boğaziçi 

Film Festivali'nde, son ulutların Ardında”'nın Türkiye öslerimine katıldı. Festivalden "En yi Kurgu” ve “En İyi Erkek Oyuncu” ödülleriyle ayrılan İlajdi'ye, sinemaseverler de yoğun ilgi gösterdi. Cennettin Çocukları, Cennetin Rengi, Baran, Serçelerin Şarkısı filmleriyle tanınan Majidi, çocukların yoksulluklarıı, onların all, saf ve temiz duygularıyla anlatıyor. 
Majidi, “Çocuklarla büyük insanlar arasında köprü oluşturmak istiyorum, Ateş topuna dönen dünyayı çocukların peygamberin dekurlaracağım. Ve hep birlikte cennetin rengini düryaya serpeceğiz" diyor. 
Sinemaya başlama serüveniniz nasıl oldu? li 


13 yaşımdan beri sinema başta olmak üzere görsel her şeye ilgim vardı. 
(Çok film izlerdim, arkadaşlarımla ti-Yatro oynuyordum. Dramatik Sanatlar Fakültesi'nde Tiyatro Bölümü oku- 

Süre sonra devam 

im bir hal alınca sinemaya başladım. İlk önce oyuncu olarak bir kaç filmderol aldım. Sonra bir kaç kısa film. 
yaptım. Daha sonra uzun metrajlı ilmlere başladım. Sinema benim İçin yoldur, misyondur. Düşüncelerimi anlatmak ve. 
“duygularımı konuşturma fırsatı veren bir alan. Sorunları, dertleri sinema yoluyla başka insanlara anlatıyorum. Entelektül kesim dahil halka hitap ediyorum. 
Zor ama amacım iki gruba da aynı anda seslenmek, İnsanları, doğasına ve iç “dünyasındaki saflığa geri dönmesini hi kayelerimle desteklemek istiyorum. Sinema çok güçlü bir alan. 'Eğer peygamber yaşasaydı İslam'ı anlatmak için sinemayı kullanırdı” cümlemi tekrar edeyim... 


7 


İslam Devrimi, İran sinemasını nasıl etkiledi?. 

Aslında daha eskilere gitmek gerekiyor. 
Sinema önceden de kapalıydı. Yaratıcılık yoktu. İslam Devrimi sinemayı da yeniden Yapılandırdı. Sinemacılar yeni inkılaplarla geniş alanda çalışma, çok daha değişik yeni hikayeler anlatma fırsatı buldu. Bu. 
hikayeler yetenekli sinemacılar ortaya çıkardı. Ben de onlardan biriyim. San- 

Sür her ülkede var, tıpkı Türkiye olduğu gibi. Sadece sınırı farklı. Misal İran'da Hicap giymek kanunun bir parçası, ülkeye girildiği anda giyilmesi gerekiyor. 
Ben bunun iyi olup olmadığını söylemek istemiyorum, bu benim işim değil. Ancak, demokrasiden söz edilen Avrupa'nın bir. 
çok şehrinde, üniversitelerde öğrencilerin. 
kapanması yasaklanıyor. Her ülkede sınırlar ve sansürler var. Ama odakta mealesef hep İran oluyor. İran Batı medyasında hep siyaset alanında yer buluyor ama öyle değil İran halkı, kültürü bir başka güzel, Yeni yönetmenler, İran üzerinde oluşturulan politik algıyı kırmak. 
için yaratıcılıklarıyla çalışıyorlar. 

İran sinemasını bir kaç cümleyle özetler misiniz? 

Bütün sanatların kökü edebiyattan geliyor. Bir ülke, zengin edebiyatı olunca diğer sanatlarda da başarılı oluyor. iran'da Hâfız-ı Şirâzi, Sadi-i Şirazi gibi dünyaca bilinen şgirler ve genel itibariyle edebiyat, Sinemayı etkilemiş. Sinemada asıl önemli olan dildir. Ve bu kuvvetti de edebiyattan alıyor. 

Türkiye'deki sinemayı nasıl görüyorsunuz. 
2 En beğendiğiniz yönetmenler kim? 
Türkiye'de ki sinema gişesi başarılı ancak asıl problem sinema izleyen büyük bir kitlenin kaybedilmesi. Bu dizilerle oluyor. 
Dizilerde sanatsal çalışma yerine ticari çalışmalar yapılıyor. Bu durumun yakın. 
zamanda daha da etkisini göstereceğini “düşünüyorum. Sinema hedef kitlesini kaybediyor. İkinci soruya gelince. kesinlikle 


Semih Kaplanoğlu ve Nuri Bilge Ceylan. 
İran sinemasından özellikle takip ettiğiniz önetmenler var mı? 
İran'da tanımadığınız 20-25 çok yetenekli ve başarılı genç yönetmen var. Rıza Mir-Kerimi, İbrahim Hatemi- Kiya gibi isimler son dönemlerde başarılı filmler çıkarıyor. Filmlerimi Asgar Ferhad ve Abbas Kiyarüstemi'ye daha yakın görüyorum. 
Filmlerinizde çocuklanın ana karakterlerden biri olmasının bir sebebi var mı ? 
Çocukları çok masum buluyorum. İnsanın en temiz iç duygularını kaybetmemişler. O temizlik onların içinde hala ayakta ve hayatta. Hepimiz çocukluğumuzu düşünerek güzel günleri hatırlıyoruz. O günlerde ne kadar masumduk, her şeye çok basit bakıyorduk. Ve şimdi yaşlandık ve dünyaya bakış açımız değişti Ben bir köprü oluşturmaya çalışıyorum. 
Çocukları göstererek, büyüklere o masum iç duyguları hatırlatmak istiyorum Ateş topuna dönen dünyayı çocukların peygamberliğinde kurtaracağım.Ve hep birlikte cennetin rengini dünyaya serpeceğiz, tıpkı Baran fiminde Baran'ın topraktaki ayak izinin yağmur suyuyla dolduktan sonra dünyaya umudu yağdırması gibi. Cennetin Çocukları filmini izledikten sonra, “böyle çocuklar var mı" diye hayret elmeye gerek yak. Çevremizde görmezden geldiğimiz Ali ve Zehra gibi çok çocuk var. 


Filmleriniz insanlarda çok güçlü etkiler bırakıyor... 

Ben, izleyicimin, o filmi izledikten sonra kendini, iç dünyasındaki duyguları keşfetmeye başlamasına yardım etmek istiyorum. 

O duygu 'ganda' kalmamalı,yaşamına yayılmalı. Cennetin Çocukları'nı 20 yıl önce çektim. Şimdi de izleyebiliyorsunuz. Yine kendinizi keşfetmenize yardımcı olru. Serçekerin Şarkısı'ndaki Karin şu an bizi anlatmıyor mu? Karin, deve kuşları arasından çıkıp şehre gittiğinde, insanlarla zaman geçirdikçe mutisuzlaşıyordu. Cömertliği ve dürüstlüğünü metropol emiyordu. 

Son filminiz Bulutların Ardında'dan söz eder 


çektiğim Cennettin Çocukları filmin devamı Filmde, lokasyon farklı olsa 

da o çocukların büyümüş halleri anlatılıyor. 
Bu filmde sinemasal dilli daha uzmanca kullanıldığımı düşünüyorum. 

Son olarak, genç sinemecilara ne söylemek istersiniz? 

Öğüt vermek istemiyorum. Hereksin yolu. 

var. Bana göre genç sinemacılar erken vazgeçmemeli. Çünkü sinemada çalışmak, sinema yapmak bir savaş gibidir. Ve kesinlikle savaşmak gerekiyor. Dağın zirvesine çıkmak gibi aynı zamandı. Kolay diye yola çıkarsın, sonradan zor gelir. Çaba gösterirsen bir gün zirveye ulaşırsın. 


Sektördeki 
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Uzun süredir beklenen Arif V 216 vizyonda. 


V 
Bu film Cem Yılmaz'ın hedefledi 4 
sonunda başardığı bir yapım. 


Cem Yılmaz'ın komedyeni 

şovu tartışılmaz. 
Sinemada İse bir çok iyi filmi var. 
Fakat o kadar savrulan birsin- 


gittiğinizde neyle karşılaşacağınızı bilemiyorsunuz. Tanıdığımız Cem, İmaz'ın sinemadaki yansıması Gora, Arog, Yahşi Batı, Ali Baba ve Yedi Cüceler mi yoksa Her şey Çok Güzel lacak, Hokkabaz, Pek Yakında mı? İşin içine bir de İftarlık Gazoz, Aşk Mevsimi Şahane Misafir gibi hiç ondan olmayan filmler girince olay iyice çıkılmaz oluyor. Haliyle izleyi Yılmaz filmi nedir bunu bilemiyor. Filme gittiğinde neyle karşılaşacağı edemiyor. Sadece izleyici deği bi ma yazarları da ne ile karşılaşacağımızı bilemiyoruz. Bunun bir başarı olduğunu savunanlar olabilir. Hatta Cem Yılmaz. 
bununla övünüyor bile olabilir. Ama. 
Sinema için bu hiç de sağlıklı bir yapılanma değil, Bu ülkede Cem Yılmaz komedisi ve ince zekasıyla Cem Yılmaz. 
matsal 


değil. Tam tersi sıcak, komik ve hazır cevap olan bir isim. Söz konusu sinema olunca onun yapısına uygun olan absürt komedinin de en önemi temsilcisi. Bakın 


ciddiye alınacak neredeyse tek isim. 
Absürt komedi bizim ükemizde paramparça edilmiş, Monty Pyton'ların, Mel Brooks ve Zaz komedisinin kemiklerini Sızlatacak versiyonları yayınlanmışt Öyle bir hal almıştır ki bu ülkede absürt komedi, bol küfür, kabelık ve saçmal muştur. Halbuki absürt saçma “gelmez. Şu an sinemada üreten komedyenler içinde gerçekten absürt 


tutarlı bir sinematografisi yoktur. Bütün bu iniş çıkışların içinde Çarşamba günü seyrettiğim Arif V 216, Cem Yılmaz'ın olması gereken sinemasının en doğru örneğidir. Hem dramatik sağlam bir yapısı vardır, hem de Cem Yılmaz'ın o kendine has komedisinin üzerine inşa edilmiştir. İlginç olan ise bu filmde birçok ünlü yıldızın yer alması ama bu riskli yapının hedefi tam 12'den vurmasıdır. 
Böyle bir başarı hem senaristin ki bu Cem Yılmaz'dır hem de yönetmen Kıvanç Baruönü'nün hanesine Yazılır. Filmin başrolünde 2003 yapımı Gora'nın medarı iftarı Arif ve robot 216 bulunmakta. Cem Yılmaz böylece kendi sinema macerasının kökleriyle çok iyi bir bağlantı kuruyor. Bu bağlantı Arif V 216'da çokça seyrettiğimiz. 

rin İstanbul'una ve Yeşilçam'a göndermeler ile 2014 yapımı Pek 

© Yakında'ya bağlanıyor. Yani bufilm sin- 
'ematografik olarak Cem Yılmaz'ın bütün sinema yolculuğunun eli yüzü düzgün bir şekilde damıtılarak sonuca ulaştığı bir nokta. Arif V 216'yı Cem Yılmaz'ın ger- 

” çek sineması olarak kabul ediyorum. Bu anlamda bundan sonraki filmlerini de çok merak ediyorum. Cem Yılmaz'ın senaryo-Sunu yazdığı veya kendisinin yönet 


5) gerçek Cem Yılmaz filmlerine bir bakalım. 


Ömer Vargı'nın yönetmenli yaptığı ve Cem Yılmaz ile birlikte ilm 1990'lanın en akıld 
Akalan yapımlarından... Cem 
Yılmaz ve Mazhar Alanson'un s0- runlu abi kardeş ilişkisini beyazperdeye yansıttığı bu özel filmde Nuri, gereksiz yere karıştığı bir kavga Sırasında üç yıldır görmediği kardeşi Altan İle karşılaşır. Bu rastlantı; aradan geçen bunca zamandan sonra bu ki kardeş için sürpriz olmuştur. Birbirleriyle tamamen zıt iki karakteri simgeley- en bu kardeşler kaderin oyunu sonucu başlarına birtakım belalar saracak ve soluğu güneyde alacaklardı 


Ömer Faruk Sorak'ın yönet Senaristi Cem Yılmaz. Kurnaz ve genç bir adam olan 
Arif, bir kasabada halı satarak yaşamını sürdürmektedir. 
Genelde yaşadığı bölgedeki insanlar, kendisini hafif üç kağıtçı bir tip olarak bilirler. Bir gün Arif'in dükkanına gelen yabancı müşteriler, ona hayal bile edemeyeceği bir deneyim. 
yaşatır. Gelenler aslen uzaylılardır ve bu uzaylılar tarafından kaçırılan Arif, bambaşka bir gezegene götürülür. Arif, karakterine uygun bir biçimde bu gezegenden kaçıp kurtulabilmenin türlü 


Yolların aramaya başlar. 
okkabaz (2006) 

Cem Yılmaz'ın Ali Taner Baltacı z 

ile birikte yönetmenlik koltuğunu e üterilektadr. AN hil 

payinşiığı Hoklaz'da göcünlüğürelan zaman takdir etmez, çünkü o da oğlunun 


beri sihirli şeylere igili duymuş olan İskender, dikiş tutturamamış genç bir adamdır. Israrla kendisinin bir sihirbaz. : olduğunu iddia etse de, yakın arkadaşı ve yoldaşı Maradona le inde hiç kimse bunu ame eli kabul etmez ve küçümseyerek leyen Komutan Logar, onu zaman onun bir hokkabaz olduğunu neeyieirmiyon Jile Sine gönderir. Taş Devri insanları, 


dinozorlar ve prehistorik kuşların yer aldığı komedide Arif'in komik serüvenleri tüm hızıyla devam eder. 


Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği ilmin senaristi Cem Yılmaz. 19. Yüzyıl'da özel bir 


 görevkapsamında padişah 


tarafından Amerika'ya gön- 
Ni AT 


derilen iki Osmanlı yetkilisi. 
İ a7 v2 in 


Aziz Bey ve Lemi Bey trenle yaptıkları yolculuk esnasında yanlarında taşıdıkları çe 


de 


elması, treni durduran haydutlara kaptınrlar. Sonrasında hem elması bukmak hem de çalınan paralarını toparlamak para kazanmanın yollarını arayan ikili dönemin revaçta olan işlerinden birine atılırlar. Kasabalarda aranan azılı Suçluluların peşine düşüp ödül avcısı 


olan ikilinin maceralı yolculuğu sadece bunlarla sınırlı kalmaz. Yaşadıkları kasabada başlarına türlü dertler açan kiliyi fazlasıyla eğlenceli maceralar beklemektedir. 


Yönetisriiği Veee vos Deni Yılmaz'a git olan yapımda hayatını korsan DVD'cilik ve beraberindeki birtakım kanunsuz işlerle kazanan Zafer, bir gün karısından büyük bir posta yer ve anlar ki bu işleri bırakmazsa evliliği bitecekir. 
Kanunsuz işlere zinhar tövbe eden Zafer, ailesini geri kazanmak için figüranlık yaptığı eski oyunculuk" günlerine geri döner. Amacı o gü lerden gelen sinemacı dostlarıyla 


1970'lerden beri çekilememiş fan- 
'Şahikalar- 
Kötülüğün Sonu”'adlı filmi içekmeklir. Fakat kurduğun ekibin. 
yelenekleri de bir notkada gelir taktır. 


Yönetmenliği ve senaryosu Cem Yılmaz'a git olan yapımda Ali Şenayve kayınbiraderi İlber, bahçe süsü olarak 


İç pazardaki girişimlerinde başarısız. 
olup, Şenay Cüccaciye markası atında kurumsallaşıp yurt dışına açılmak isteyen ikili, soluğu Sofya'da düzenlenen bir bahçe fuarında alırlar. Tamamen tesadül bir yanlış. ima sonucu büyük mafya lideri Boris Mancov'un 

adamlarına bulaşan Şenay ve 


İlber, kendilerini kedi-fre oyununu andıran bir insanavının. 
göbeğinde bulurlar! 


KENDİN YAP 
KENDİN ÖV: 
BAĞIMSIZ TÜRK 
SİNEMASI 


Amacım, salonun ortasına bir kirpi fırlatıp dikeninin kime battığını izleyerek zevk almak değil, ülke 
Sinemasına yön verenlerin suyun yolunu değiştirme gayretlerini ifşa etmek. 
Keyfinizi kaçıracağım için özür dilerim. 
İyi okumalar. 


liba yaşlanıyorum. Yaşlanmak 
G biraz da hayata karşı evcilleşmet demek. Belki de bu yüzden ne zamandır sıkı bir polemik yazısı yazmadım, yazmak da İstemedim. 
Memleketin binbir türlü derdinin arasına sokulamayacak lüksler gibi gelm eyebaşladı ettiğimiz kelamlar ancak yaplığımız işin adı beli; sinema yazarlığı! 
Müslüman mahallesinde salyangoz Satıolığı 
Yapmayı bildiğim fazla bir şey yok; filmlerden oluşan rüyayı seviyor, derdimi anlatacak kadar yazıyorum. Derli bir memlek 
Siperimi derin kazıp, hattımı korumaktan başka çarem yok. Şimdi, biraz silkinip ime gelerek bir şeyler yazacağı lonun ortasına bir kipi fırlatıp dikeninin kime baltğını izleyerek zevk almak değil ülke sinemasına yön verenlerin suyun yolunu değiştirme gayretlerini çıkarmak. Aslında herkesin bildi Şeyler, sektör açısından malumun ilanı eyinizi kaçıracağım işin şimdiden özür dilerim iyi okumalar. 
Star Trek evrenindeki en ilginç ırklardan biri Borg'lardır şüphesiz. Sinema seyircisi bu garip uzaylı irkile Star Trek First Cor taci filminde karşılaştı ama çıkışları Star Trek Enterprise dizisindedir. Ekşi Sözlük yazarı tasslehofi, Borg'lar çin şöyle bir tanımlama yapmış; 
“Borg'ların, collecive mind diye adlandırdıkları milyonlarca birbirine bi drone'dan oluşan bı biinçleri vardır. Borg için “ben yoktur, “biz” vardır. Hiçbir Borg coleciive'e yani brleştricilerine bağlıyken i düşünemez kendisi için bir şey 


için Borg inanılmaz bir veri tabanına 

Sahiptir.” Şimdi, haklı alarak soracak 

ve Borg'ların sinemamızla ne alakası 

var diyeceksiniz. Kalemim yettiince layayım; bi semadaki giderek tuhaflaşan 

faaliyetlerini açıklamak için entelektüel 


mafya” gibisinden bir tanımlama kulanmak hem insafsız hem de yetersiz olur. Oysa, Borg medeniyetinin özünü dluşluran birleşik bilinçle fesiivallerde, ödül sonuçları açıklandığı, yılsonu listeleri yapıldığı ya da eleştirmenlerin demeğine üye alındığında vakit hep karşılaşıyorum. 

Son ömek; Allyazı dergisi, Emre Yeksan'ın yönettiği Körtez filmini" yılın en iyi timi 

seçmiş. Evet, yapabilir. Kim ne karışır ama s0- syal medyada bununla igili bir şaşkınlık Var. 
Yönetmenin kendisinin dahi böyle bir övgüye şaşırdığını düşünüyorum. Körfez'i henüz zlemedim, leyen arkadaşlarımdan duyduğum 

İse; poliik açıdan dağru yerde durduğu ancak sinemasının zayıf okluğu yönünde... Bu film özelinde değil ama poltik doğruculuğun sanatı- 


sinemayı özgürleştirmediğini aksine yaraladığını ve köleleştirdiğini düşünüyorum. Amerikan, bağımsızları bu “sinemadan önce mesele” hadisesi yüzünden kurudu giü, adamlar siyahi sinemayı nasıl şımartacakarını şaşırdılar ama Aliyazı dergisinde Körfez'iyılın en iyi filmi seçenlerin derdi politik doğruculuk değil. O üsterine giydikleri bir kıyafet sadece... O kıyafetin bile saklayamadığı müthiş bir hısim-akrabacılık Varki o ilkleri yılar önce Mavi Dalya zamanlarında açığa çıkarmıştım. Oldukça silk bir iş olan ama 50. Allın Portakal'da akçeli “en İyi senaryo” ödülünü kapan Mavi Dalga sinema yazarları arasında ikilik yarattı. Aslında kimse sevmedi filmi ama o film Türkiye'nin en mühim sinema dergisine kapak oklu. Tepkiler gelmedi değil. Bu duruma benimle birlikte en çok itiraz edilen, bu yüzden ibarsıztaştıılan isim ise Zahit Atam'dı. Burada sıkıntı yaralan ama gözden kaçırlan bir durum da şuydu; Jüride görev alan Ve film için kulis yaptığını öğrendiğim bir isme ait başka bir senaryo da aynı yı filme çekilmişti ve bu filmin yapımcılarından biri aynı zamanda. 
Mavi Dalga'nın yapımcısı olan kişiydi! Mavi Dalga müthiş bir iobicik faaliyeti olarak akıllarda. 
yer etti, Dedim ya; Körfezi izlemedim, belki gerçekten iy filmdir ama Aliyazı listesinin tepesinde olmasına şaşırmadım çünkü yapımcısı bir Boğaz... Aliyazı dergisinin seçimleri söz konusu olunca Boğaziçi anahtar kelimedir. 
Mithat Alam büyük bir sinemaseverdi, hatırasına saygısızlık etmem ancak Mithat Alam Fim Merkezi, Aliyazı dergisi ve Bulut Film üç geninde cisimleşen bu birleşik bilincin müsebbibi de kendisidir. Yola mutaka İyi bir amaçla çıkılmıştır ancak gelinen noktada ideallerden uzaklaşıldığını düşünüyorum. Ülkedeki birkaç sinema dergisinden başta geleninin PR aaliyellerine alet edilmesi üzücü ve görüldüğü üzere bu İlk kez yaşanmıyor. Artık İyice anladık ki; bu grup bir fikir, beğeni ve takdir luşturmak üzere birleşmiştir ve ortaya çıkan eserin yetkiniğine bakılmaksızın sinemaseveri manipüle emek amacındadır. Üretiklerini ya da takdir etiklerni olumlamayanlara karşı alaycı ve acımasızdırlr Anlayacağınız kendileri onlar, yapar, över, ödül veriler. Onlar için bir filmin iyi ya da kötü olması onlar ya da onlara yakın olanlar tarafından yapılmış olup olmamasıyla alakalıdır. 


Körfez'in uygulayıcı yapımcısının gişeye, tasarlanmış bir başka işi vena yazık ki kötü bir film olan Karışık Kaseti hatırlayın. Ve onu övmek için sıraya giren sinema yazarlarını 

Sinemacı ya da sinema yazarı olarak, Bu kulübe üye değilseniz ağzınızla kuş sürüsü tutsanız. 
yaranamazsınız ve asinda bu çok eski bir hikayedir. Yavuz Turgul, Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni filminde tam da bunu göstermektedir. Hani, bazen bir flm izliyor, sevmiyor ve anlamıyorsunuz ama yazılanları okudukça “ben bu sanat işlerinden anlamıyorum, meğer film çok iyiymiş, sesimi çıkarmayayım bari” diyorsunuz ya. İştesiz sesinizi çıkarmayın diye şapkadan tavşan çıkarıyorlar ve bu işte de artık iyice ustalaştıar. 

Son olarak; yazdığım her şeyi bu mesleği yapan herkes biliyor ame benim ya da birkaç isim ibi yapıp kendinizi ortaya atarsanız. üzerinize benzin döküp yakmayı da bilirler. Bu işin ödül havucu SİYAD (Sinema Yazarları Derneği) üyeliğidir. Dernek yönetiminde ya da kurullarında aktiller... Bu bilincin ürettiği ya da övdüğü eserlere dokunursanız oyunu sizin için o anda bitirirler. Son başvurularda geri çevrilenlere ve kabul edilenlere dikkatli bakın. Övdüklri şleri 


beğenmeyenlere saldırıyor, itibarsızlaştınyor ve domeğin kapısını yüzlerine kapatıyorlar. Yıllar öncesinin hesapları hala aşık ama olur da laf eder ya da böyle bir yazı yazarsanız suçlu yine siz olursunuz. “Dermeğe almadık ya, çekemiyor, ondan böyle yazıyor” bile derler. Bu arada, son yıllarda demeğe kabul edilen üyelerin hızla gelişen dostluklarına bakın, fotoğraf daha da 
netleşecek. SİYAD önümüzdeki hafta 2017 
filmleri için ödül oylaması yapacak. Orada da bu obinin etkisi hissedilecek. Sonuçlarda görürüz. 
Bu ucuz panayır çadir yıllardır açık. Olan ülkenin bağımsız sinemasına oluyor. Geriç ve yetenekli sinemacılar-sinema yazarları ya bunlara biat edi-Yor ya da filmlerini kafalarında çekmeye devam ediyorlar. Fonlar, festivaller, ödüller... Hepsinde mutlaka etkileri Var ve onu kaybetmemek adına yapmayacakları hkus pokus yok! Festivalleri siyasilerin einden kurtarsak bunlara kalıyor. 
Hangisi daha kötü bilemiyorum. Sinema entelektüelinin kasaba mafyasından farklı davranmadığı çorak ülkem, 

Keşke tek derdimiz ii filmler çekmek olsaydı Gelecek eleştiri ve alaylar için not: bu yazı Körfez filmine yönelik bir eleştiri değildir. Dert başka ve inkar edilemeyecek kadar ortadadır. 


Sinema yazarı Fırat Sayıcı'nın ikinci kitabı " " 


Fam Yayınları'ndan çıktı! 


Türk ve Dünya sineması üzerine akademisyenlerin, sinema öğrencilerinin Vede sinemaya ilgi duyan, işin daha derinine inmek isteyen sinemaseverlerin rahatlıkla okuyabileceği "Yeni Başlamayanlar İçin Sinema" önemli bir arşivlik eser... 


TÜRK 


LAR 
PARTİLEDİ 


Star Wars'unTürkiye'deki en büyük hayran topluluğu 


YıldızSavaslari.com ekibi The 
Last Jedi'ın gösterimine tekmili kıyafet geldi. Bu sene de ilk 


görüntülerle karşılaştı 


Kitleleri peşinden sürükleyen Hantastik bilim kurgu serisi 
Star Wars'un son halkası 
The Last Jedi geçtiğimiz ay vizyona girdi. The Force Awakens'tan sonrasını anatan flm yine direnişçiler ve ik düzen arasındaki çatışmayı odak noktasına alırken Luke Skywalker'ı yılar sonra yeniden beyazperdeye taşıdı. 
“Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hatırı sayılır bir hayran topluluğu olan Star Wars'un 2 yılda bir vizyona giren yeni filmieri ülkemizde de yapılan etkinliklerle seyirci ile buluşuyor. Filmin hayranları sevdikleri karakterlerin kostümleri ileilk gösterime geliyorlar. Bu tip organizasyonları ise hayran kulüpleri gerçekleştiriyor. Türkiye'de ise en büyük hayran topluluğu YıldızSavaslari.com ekib bu özel etkinliğe ön ayak oluyor. Bu sene de ilk gösterime katılan hayranlar renkli görünüülerle karşılaştı. Geceye katılım gösteren bir Star Wars hayranı olarak en az film kadar etkinlikten de büyük keyif aldığımı söylemeliyim, 


gösterime katılan hayranlar renkli 


Genelikle flm eleştirmenleri kanadında sevilen film hayranlar tarafında ise iki gruba bölündü. Serinin son flmi olacak ve 2018'da vizyona girecek 8. fin yönetmenliğini 

ise The Force Awakens'in yönetmeni J.J. 
Abrams üstlenecek. 

Film hayranları bu derli kiye bölmüşken Ginederyi olarak biz de The Last Jedi etkinliğini düzenleyen ve Türkiye'nin 

en büyük Star Wars hayran topluluğu 

Yildiz Savaslari com ekibinden bazı kurucu ve üyelere filme dair düşüncelerini sorduk. 
Hayranlar The Last Jedi 

Düşünüyorlar 


Last Jedi 


Ateş Çetin: Doğruyu söylemek gerekirse Bence takdir edilmi The Foreo Awakons'a büyük bokleni ilo gidip, o Oğuzhan Arslan: beklediğimi bulamamıştım filmde. Bu yüzden 

sifir beklenti 


yl, alışık Olduğumuzu ğ ği dışına çıkılmış olsa datilmi beğ ın çok hoşuma giti. yunculuklar mından nasıl 1". Abrams The — buldunuz” 
Force Awakens'da temkinli davranıpişlediğini o Ateş Çetin: The Force Awakens'a kıyasla bildiği bir tari uyguladı ve bana göre başarılı. oyunculukladak oldu, Rian Johu on filmde risk aldı v 


opus” olmuş. Filmde şu ana kadar SW evreninde hiç görmediğimiz kadar komedi ve mizah unsuru var, alışık olmadığımız için bu biraz yadırgandi. 
Filmde çok etkileyici “en” lar var fakct bütününe bakıldığında hikaye örgüsü, hikayenin gidiş yönü açısından şüphe uyandırıyor, zira SW ruhuna aykın pek çok durum meydana geliyor. 

Necdet Salih Burgul: Bazı oyuncularda maalesef performans düşüklükleri vardı. Hkaye örgüsü aslında beni en çok çeken öğe dersek yanlış olmaz. Olayların bağıntıları çok iyiydi. 

Niko Fenerli: Bence şimdiye kadar gördüğümüz. 
Star Wars filmleri içerisindeki en iyi oyunculuk. 
Özellikle Mark Hamili çok kaliteli bir oyunculuk sergiledi. 

Oğuzhan Arslan: Oyunculuklar bakımından bence Mark Hamili ve Carrie Fischer zirveyi zorlamışlar, gerçekten çok beğendim. Adam Driver'n ise canlandırdığı karakterin yaşadığı duygusal karmaşayı bize güzel yansıttığını düşünüyorum. Hkaye örgüsüne gelecek olursak Rian Johnson'! yeni ve farklı bir hikaye örgüsünü karşımıza çıkardığı için tebrik etmek lazım. Tebrik edenlerden biri de benim, 

Filmde en sevdiğiniz ve on nafret otiğiniz anlar hangileri oldu? 

Ateş Çetin: Luke'un olduğu tüm sahneleri sevdim. 
Rey'in mağaradaki sahnesi benim için filmin en büyük gizemi. En sıkıldığım sahneler ise Finn ve Rose'un Canto Bighttaki sahneler. Leia'nın uzay, boşluğunda Güç'ü kullanıp kendini kurtarmasını 

ve İlk Düzen filosunun bir türlü direnş gemisini yakalayamamasını abartılı ve saçma buldum. 
Necdet Salih Burgul: Finn'in yapacak olduğu fedakârlıktan Rose'un cidden 3 sınıf bir sebeplen kurtarması. Gidden bu gereksiz aşka gerek var miydi? 

Niko Fenerli: Finalde Luke'un belirdiği sahne ve Praetorian Guard dövüş sahnesi favorilerim. En nefret ettiğim anlar ise biraz “Zoraki' espriler. Her Silar Wars filminde bir doz espri vardır. Bunda ise bazı espriler yersiz olmuş. 

Oğuzhan Arslan: En sevdiğim anlar aslında birden fazla. Lekin bir sıralama yapmam gerekirse sanırım Luke'un kendi görüntüsünü Craitte Kylo Ren'e yansılığı esnada kendisini havada gördüğümüz an beni benden aldı diyebilirim. En nefret etiğim an ise Snole'un kendine aşırı bir güven ve aşağılayıcı bir şekilde Rey ve Kylo le yaptığı konuşmaydı. 


Karakterlere gelirsek, en sevdiğiniz ve en itici bulduğunuz karakterler hangileri oldu? 


Ateş Çetin: Eski nesil bir hayran olarak bana nostaljik geldiği için Luke ve Yoda'yı görmekten keyi aldim. Benicio del Toro'nun canlandırdığı DJ karakteri ise oldukça gereksiz, “olmasa da olur" bir karakterdi. Snoke ise filmin en büyük hayal kırıklığı idi 

Necdet Salih Burgul: Rose karakteri maalesef en sevmediğim karakter. En sevdiğim karakter tabi ki Luke Skywalker idi 

Niko Fenerli: Ne kadar da Mark Hami “sevmemiş” olduğunu beyan etmiş olsa da, Luke karekteri bu filmde ayrı bir derinliğe kavuşmuş. Bu nedenle en sevdiğim karakter 


©. En itici olanı hakkında emin değilim, belki Porg'lar. 

Oğuzhan Arslan: Luke haricinde en sevdiğim karakter Poe sanırım. Rose ise bu fimde bana baya itici geldi 
Biliyorsunuz Disney ile serid meye başlandı. S ni serinin gidişatı nasil Ateş Çetin: Özellikle The Last Jedi bize gösleriyor ki, Disney, Star Wars evrenini kökten değiştirmek istiyor. Kylo Ren'in filmdeki “Birak geçmiş ölsün. Gerekirse (geçmişi) öldür)” repliği bunun habercisi gibi; Jedi, Sith, Cumhuriyet ve İmparatorluk'u istemiyor. Serinin bu temel taşlar olmadan nasıl bir gidişat izleneceği büyük soru işareti 

Necdet Salih Burgul: Yeni gidişatı 

beğeniyorum. Nedeni ise cidden artk yeni bir gidişata girmemiz gerekiyor. Tüm sektörler “değişirken Star Wars değişmez ise bi yerden sonra kendini tekrar edecektir 

Niko Fenerli: Şu anda gidişat biraz karışık. 

«J The Force Awakens'da, devam filmine bir 

sürü cevaplanması gereken soru vemalzeme bırakmıştı. Rian ise bu filmle çoğunu tüket. Blyorsunuz Suncu ilm yine JJ tarafından çekilecek. 
Açıkçası JJ hikâyeyi nereye taşıyacak çok merak ediyorum. 


Oğuzhan Arslan: Serinin sonraki filmini. 
Abrams yazıp ve yönetecek, bunu biliyoruz. La. 
kin The Force Awakens ta düştüğü hataya tekrar “düşeceğini sanmıyorum. Episode 9'da güzel şeyler görebiliriz 

sıralaman irse The Last Jedi 


tüm seri içir Sira niz? 
Ateş Çetin: Benim için tüm zamanların favorisi Empire Sirikes Back. Yine de tüm filmler için bir sıralama yapmam gerekirse şöyle olurdu : S-Ri- 
683-412. 

Necdet Salih Burgul: Star Wars:Fevenge of The Jedi, Star WarsiEmpire Sirikes Back, Star Wars: Rogue One ve Star Wars: The Last Jedi şeklinde sıralayabilirim. 


Ödül sezonu 


soz yaklaşırken önemli 
E Tlmler teker teker gün e üne çıkıyorlar. 
mi | Su flmlerden biri 
'de yönetmenliğini 
; Steven Spielberg'ün sas üstlendiği The Post... 
Başrollerindeki Meryi 
Sireep ve Tom Hanks ile dikkat çeken 

İma filmin en önemli özelliği bir gazetecilik filmi olması diyebiliriz. Yakın zamanda Spotlight'ın bir gazetecilik filmiyle daha 

İma Oscar heykelini kucaklamasından sonra bu türdeki filmler adeta ödül anlamında. 
önemli başarılara imza atıyorlar. 

İma Bu filmden ilham alarak bazı öne çıkanı gazetecilik filmlerine bir göz atalım. 
dedim. Bu yüzden de çoğunluğu yakın 

İş dönemde çıkanı gazetecilik temali filmler, 


İistede yerini aldı. Çok geçmeden listeye başlayalım. 


Sidney Lumet'in en çarpıcı filmlerinden biri olan Network, reytingleri düşük bir kanalın çalışanlarının mücadelesinin nasıl olması gerektiğini çarpıcı bir şekilde gösteren dönemine göre cesur bir filmdi Başrollerinde Faye Dunaway, William Holden ve Peter Finch adeta oyunculuk performanslanyla 


— —DÜRÜST İNSANLAR — 


Steven Spielberg'ün üstlendiği The Post... © 


pm 


Ödül sezonu yaklaşırken önemli filmler teker teker gün 


adlarını altın harflerle sinema sayfalarına. 

gay Yazıyorlardi. Daha sonra çıkan çoğu gezelecilik filminin temel aldığı filmlerden biri olarak yorumlanabilir. 


Oscar heykelciğine ulaşırken saya lerce tempo sorunları çektiği p yönündeki eleştirilere rağmen idim briesii parmak basan Spotlight, kilis-MİNİ enin yozlaşmasını bir haber başarısıyla sergileyen kahraman gazetecilerin hikayesi, anlatırken gösterişten uzak bir seyir zevki vaat 
'du. Karakterlerin araştırma Süreçleri ve habere ulaşırken etik 'değerterle yüzleşme çabaları görülmeye değerdi. 


Gazetecilik filmlerinin babası diyebileceğimiz Orson Welles'in tüm zamanların en 

listelerinde üst sır alan filmi Citizen Kane, bu listenin olmazsa olmazı konumun- 
'da bulunuyor. Ünlü iş adamı Charles Foster Kane'in gizemini ortaya çıkarmaya çalışan muhabirin araştırmalarını konu edinen yapım, tek kelimeyle eşsiz bir başyapıt. 


TRUTH (2015) 
Spotlight ile aynı yıl vi- 
Zyona girmesinden kaynaklı 
1, Olarak görmezden gelinerek 
6 devre dişi kalan Truth, Gate 
Blanchett'ın başroldeki ku- 

Şal e 


«değerlere karşı bakış açısıyla 
— "dikkat çekici bir yapımdı. 
Hatta genel hatlarıyla Holiysm Woodfiimleri için son derece. 
karamsar bir atmosfer çizme- 
Si, gerçekçiliğe yakın duran sans hareketlerden sadece biriydi. 
Karakterler arası tartışmalar ve iç hesaplaşmalar filmi güçlü mami kil 


> THEINSİDER (1990) 
Büyük şirketlerin skandallara karşı acımasız tepkile- 


7Szz, tini, ahlaksızlıkları e tehditkar oluşları atan The insider, Russell mama GEREN e > ile öne çıkan bir fim ; e 


olmuştu. Büyük tütün Mi po, pa 

Şirketlerine karşı haber- ri 

© cilik başarısı elde etm- , Vi va eye çalışaninsanların © MW mı, 

hikayesine dokunuyordu. Diğer r 

Hilmlerden farklı olarak tanık 


ie korumak; muhbir gizleme gibi “fik. ' po — 


konulara da değinen yapım, gösterildiği yılın en ilgi çeken 

yapımlarından biriydi. ğ 
“THE PİRATES Or SOMALIA MM 

Ci) 

Diğer gazetecilik fümlerine göre farklı bir kulvarda ilerleyen film, keşfetmek ve korkusu: 
zca haberi çıkartmak üzerine bir filmdi. Gerçek olaylara dayanan hikayesi, tüm olumsuzuklara rağmen iyimser yapısıyla farklı olmayı 


başanyordu. Al Pacino'nun küçük bir rolde yer aldığı filmin yıldızları Captain Philips'ten tanıdığımız Barkhad Abdi ve Evan Peters'tı. Somali'ye gitmeye korkan gazetecilerin aksine bu önyargıları yıkan bir gazetecinin hikayesi anlatılırken Somali'deki Korsanları anlamamız da sağlanıyordu. The Pirates of Somalia gezetecilik filmlerini sevenler için gö- e e ye 
DCAST NEWS (19 
Oscar ölene yedidalda aday olsa da hiçbir dalda. 
kazanmayı başaramayan The Broadcast News, James L. 
Brooks'ün yönetmenliğinde başarılı bir şti. Gazetecilik meselesi dışında insan 
! Mi biline ve gezerler de 
Ğİ hayatı olduğuna dair bir parantez açması filmin kendine has becerisiydi. Willam Hurt, Albert Brooks, Holly Hunter ve Jack Nickolson gibi oyuncular barındıran kadrosuyla zaten izlenmeyi sonuna kadar hak ediyordu. 
Dan Gilroy ilk yönetmenlik denemesinde yerel basındaki haber kovalayan serbest muhabirlere p kamerasını doğrultuyordu.. , 
Jake Gyllenhaal'un adeta oyunculuk destanı yazdığı filmde, oyuncunun canlandırdığı Louis. 
Bloom karakterinin etik, 
— İİ anlayıştan yoksun tavrı ve kapitalist düzene dair 


George Clooney'in yönetmenlik kariyeri için parlak bir giriş olan “Good Night, 


4 Peletininde verdiği görüntü 


büyüme arzusu sayesinde habercilik filminin içinde bir anti kahraman ile 

karşılaşıyorduk. Nitekim geceleri haber kovalayan bu adamın ahlaksızca ortaya 


koyduğu muhabirliği ile farklı bir çalışma. 


karşımıza sunulmuştu. Filmdeki diğer oyuncular Rene Russo ve Riz Ahmed'in oyunculukları da bayağı konuşulmuştu. 
Ancak ödül sezonunda film görmezden gelindi. 


çalışmasıyla ayın takdiri hak 

ederken bir grup habercinin 

mmdyoda gerçek haberuğruna | # İŞİ çabalamaları tüm çıplaklığıyla 

sinemaya taşınıyordu. David Sirathaim başta olmak üzere | *- tüm oyuncu kadrosuyla sesge- © vw tirmeyi başarmış bir filmdi. Altı 

dalda Oscar'a aday olan film ne 

Yazık ki adaylıklarla yetindi. 


T/NIXON (2: 
Usta yönetmen Ron Howard'ın yönetmenliğinde yıldız İsimlerle dolu kadrosuyla başarılı bir habercilik filmi olarak nitelendirilebilecek olan Frost / Nixon, gazeteci David Frost'un başkan Nixon ile röportajına yoğunlaşıyordu. Michael 
Sheen ve Frank Langella'nın. 
üst seviye oyunculukla ve Amerikan tarihine altın harflerle yazılan bu olayın filminin olması sebebiyle son derece önem taşıyan bir işti. Neredeyse her haber 

cilik filmde yakalanan Oscar adaylığı bu imde de baş göstererek 5 dalda adaylık söz konusu olmuştu. Ancak kazanılan heykelcik sayısı sılırda kaldı. 


Listeye ülkemizden de bir film dahil etmek istedim. İlk alma gelen ilm 

yakın dönemden, yurtiçi festivallerde jüri özel ödülleriyle dikkat çeken Press filmi geli. Diyarbakır'da insan hakkı engellerini ortaya çıkarmaya çalışan 


hayatlarına eğiliyorduk. Son derece amatörce kotarılmasına rağmen iyi niyetli olan film, saf bir gezetecilik filmi olmasından kaynaklı olarak listeye girmeye hak kazandı. Zaten arşivlere 

l baktığımızda Türkiye yapımı 


fl Gündem gazetesinde çalışan kişilerin 


saf gazetecilik filmi bulmakta. 
'da zorlanıyoruz. 
Seçtiğimi bu onbir film- 


etmediğim projeleri de buraya iliştirmemin daha iyi olacağını düşündüm. Örneğin dizi anlamında Nevsroom çok önemli bir gazetecilik dizisiydi. Film olarak baktığımızda ise bu filmler de listeye rahatça girebilir erdi: Ali the Presiden''s Men, Absence of Malice, The Killing Field, Salvador, 
1000 Times Good Night, he Pelican 
Brief, The Paper, The Front Page, Dead- 
:l line U.SA, Gitizenfour, Ace in the Hole, © Kili he Messenger, Shattered Glass, Kongekabale, Page One: Inside the New © York Times, The Parallax View ve © Giri Friday. 
a 
1 


“ EZGİ TANIR 
Ş 


Youtube kanalında 

> | neredeyse & milyon takipçi- 

— ye ulaşmış sevilen Youtube 
fenomeni Enes Batur ile 19 

izyona girecek olan “Enes Batur 

$ Hayal Mi Gerçek Mi ilmi hakkında bir Ml ecek 


'a geçtiğim gün, film yapalım 

diyaanlaşmıştıktakatTllmi 4ay önce 

planladık ve hemen çekimlere başladık. 

Zaten çekimler biter bitmez de vizyona ık. 


Stresli bir süreçti. Ben filmin hikâyesini oluşturdum ve tabii diyalogların. 
yazılmasına da katıldım. Senaryo bu şekilde oluştu. 


herhangi bi 


Film öncesinde oyunculuk eğitimi aldım. 
Filmin çekimleri süresince de oyuncu 
| koçumuz yanımızda oldu. Zatenbiz. 
© Youtuberlar kamera açılınca konuşmaya e 


yi ga larak hepi li / F A 
© anlatıyor. Neden benim hayatımı konu - 

aldık sorusuna gelirsek de, birçok İnsan 

bilmeden bu işlerin içerisine giriyor ve 

bu ortamda sıkıntı çekebiliyor. Ben de 


e h 


O insanların sesi olmak istedim. Birçok insan çocukluğunda ya da ergenlik döneminde dış görünüşü yüzünden toplumdan ve arkadaş gruplanndan dışlanıp, mutsuz olabiliyorlar. Biz tabii ki insanlara tipe fazla takılmayın, ilerde siz de fenomen olup Ortalığı kasıp kavurabilirsiniz de demiyoruz . Gençleri dış görünüşü ile değil kişiliği ile değerlendirin, sevin diyoruz aslında. 
Filmin verdiği önemli mesajlardan biri . © | bu, Benimle İlgili merak edilen pek çok şey de var filmde. Senaryo aslında yere kadar benim hayallerimi anlatıyor. 
Filmin bir noktasından sonra da sürpri-Zlerle İlerliyor. Arkadaşlık, hayaller ve aile olgusunun ne kadar değerli olduğuna. 
ii e 


Filmde Bekir Aksoy, Ceyda Düvenci, Ceyhun Yılmaz, Kerem Fırtına gibi çok değerli oyuncular rol aldı. Yönetmenimiz de, sine- ,, maseverlerin Ketenpere, Çılgın Dershane tilmlerinden tanıdığı önemli bir isim olan. 
Kamil Çetin. Eren Medya - ILS Vision'un yapımcılığında çekilen Enes Batur Hayal 

Mi Gerçek Mi? filminde Kafalar isimi || kanal ie tanınan Atakan Özyurt, Fatih 

Yasin ve Bilal Hancı ile Başak Karahan, 

Uras Benlioğlu, Reynmen (Yusuf Aktaş), Baturay Anar, Şeyda Erdoğan, Burak. 

Güngör, Kaya Giray gibi sevilen Youtube denomenleri de rl ald. 


Set ortamı çok yorucuydu ancak bi © Tİ kadar da eğlenceliydi. Bizler için deçok büyük bir tecrübe oldu. Filme gerçekten çok emek verdik. Kalabalık bir ekip geceli, 


m 


şey söyleyemem ama şu an için hedefim, insanların filmi beğenmesi, seyrettiklerinde mutlu olmalar. 


İs 


Youtube'dayım. Ben başladığımda en yüksek izlenme alan videom 30 bin civarındaydı diye hatırlıyorum. Şu anda benim çektiğim videolar ise ortalama 1,5 milyon civarında izleniyor. Ayda ortalama 
100 milyon izleyiciye hitap etmek demek 
bu. Muazzam bir buluşma! 

İlk zamanlardan bugüne uzun zaman geçti ve gerçek olan bir şey var ki tüm. 
takipçilerimle birlikte ben de büyüdüm. 
Jeçen bu süreçte, Her geçen gün kişiliğim, zevklerim, doğru ve yanlışlanm, bir bir yerine oturuyor, hatalarımdan 

'ders alıyorum ve deha iyisini, güzelini yapmaya çalışıyorum ve topluma nasıl güzel mesajlar verebilirim diye kafa yorüyorum. Bana karşı sevgi besleyen dev 

bir ailem var. Bu bana çok büyük bir güç veriyor, En büyük hayallerimden birini gerçekleştirdim ve bugün geldiğim yerde gerçekten mutluyum. 


Kısaca; azim çalışma ve mutluluk diyoilirim. Videolarımda her zaman doğal halimle görünüyorum ve kendim oluyorum. Takipçilerim samimiyeti ve içtenliği hemen anlarlar. Samimiyetim sayesinde 'de çektiğim videoları izleyenlerin sayısı gittikçe artt. Onlarla beraber büyüdük, kocaman bir aile olduk. 


en: larınla çok fa- 


Aslında dediğiniz gibi hayatıma izleyicilerimi çok fazla dahil ediyorum ancak tat 

ki takipçilerimin de henüz bilmediği şeyler var, ilerleyen zamanlarda beni takip et-Hikçe öğrenecekler. 


nların neler, bu yıl 


Film için getçekten çok emek verdi Kalablik bir ekip geceli, gündüzlü çalıştı Uzun vadede bir şey söyleyemem ama bu işe başlarken de tek amacım beni izleyen insanları mutlu etmekti. İnsanların 


» 


filmi beğenmesi, takipçilerimin de filmimi seyrettiklerinde mutlu olmaları benim. 
için en önemli könu. “Enes Batur Hayal Mi Gerçek Mi?”filmi 19 Ocak'ta vizyona giriyor.600 kopya ile çıkıyoruz Türkiye'de. 
Çok heyecanlıyız ve herkesi 19 Ocak'tan ibaren sinema Salonlarına bekliyoruz. 


Her Yönüyle Sinema! 

en ll | k | 

N ii | 
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HER HAFTA BÜTÜN 
FİLMLERİN KRİTİKLERİ 
ÜNLÜ SİNEMA YAZARLARININ KALEMİNDEN 


Ld 
© KAZAZEDE FİLMLERİ 
KORKUYA AÇILAN 


Geçmişten günümü, kazazede filmleri her d. 
popülerli w yapımlar nedeniyle uçağa binmek ve dağcılık sporuyla gilenmek korku verebiliyor 


ıkla hizmet 


mlerinden bazıları şöyl 


kurtarılma 


ikayesi de Gri Ku çikiyor. 2011 yılın 


ilm 


lajında çalışmak için 


ıçlığa çözüm ararken bir ya p m 
| dan da aç kurtlara yem ölme 


| olan 
oksijeni b 


durması şart 


0 anki, hem ozel 
ğ 


kurallarına 


ŞİİRSEL SİNEMANIN 
MODERN ZAMANLAR YÖN 


M6 Şubat 1964 
“doğumlu Rus yönetmen Andrey Zuyagii sev, 2000 sonrasının. 

en güçlü filmlerinden; kendisinin de ilk. 

filmi olan The Return ile sinemaya adım. 

ıda hem dünya çapında takdirle 

karşılandı hem de Tarkovsky'nin şiirsel 

in ın izleğini takip eden görsel diliyle dikkat çekti. Filmleri yoğun bir Rus. 
edebiyatı okumuş etkisi yaratan Zvyagintsek gile temasın İletşim problemi yaşayan ikili ilişkilere, insanların gündelik. 
yaşantılarına, toplumun farklı katmanları arasında dini, kültürel ve politikreferanslara yoğunlaşan bir sinema anlayışı ortaya koydu. Bunu yaparken de her zaman görüntünün gücünden, doğadan, ses- 

Sizlikten, durgunluktan, göllerden, boz 

arazilerden beslendi. Hikayesini hiçbir 

zaman izleyiciye karşı dramatize ederek 

'Sunmayan yönetmen buna rağmen keskin 

ve çarpıcı dramalar ortaya koydu. 

Zvyagintsev sinemasında Dostoyevski ve 

Çehov eşintilerine sıkça rastlamak mümkündür. Özellikle sineması bakımından. 

ülkemizden Nuri Bilge Ceylan ile oldukça benzer yönler taşıdığı söylenebilir. 

Zvyagintsev'in Leviathan'ı ve Ceylan'ın 

Kış Uykusu derinlikli karakterleri, hikayeye zekice iliştirilen mizahi dokunuşları, 

edebi diyalogları ve masa başında sahoş. 


tartışan insanlarıyla bu benzerliğin en belirginleştiği yapıllarıydı. 
İki yönetmenin de 3-4 senede bir film' çekmesi, Cannes Film Festivali'nin. 
gediklleri olmaları ve ülkelerinde entelektüel anlamda saygi gören isimler © “www arasındazirvede yer almaları önemli. 
Ceylan'ın yeni filmi Ahlat Ağacı'nı muhtemelen 2018'in iayıs ayında Cannes'da izleriz ama Zvyganitsev'in son filmi Loveless buyıl Cannes'ın ana yarışmasında yer aldı ve festivalden jury prize ile ayrıldı. Ülkemizde de Filmekimi kapsamında gösterilen film 28 Ocak 2018'te vizyona girecek. Zvyagintsev'in The Return'den Loveless'a kadar olan KE 
The Return (2003) 
Zvyagintsev'in etkileyici ma dünyasına girdiği ilk filmi “Döni yıllar sonra çıkagelen bir babanın geride bıraktığı iki çocuğuyla beraber çıktığı yolculuğu dramatik ve psikolojik yapısı kuvvetli biçimde anlatarak görsel açıdan büyüleyici birrsinema 'dönüşüyordu. Tablo gibi kareler karanlık atmosferi, gerilimli leyici müzikleri, baba — oğul ilişkisini ele alış biçimi ve çocuk oyuncularının büyük 

risıyla unutulmaz filmler arasına ak e ir çocukları arasındaki gerilimli ve hüzünlü kiyi irdelerken dinsel, mitsel ve politik anlamda yığınla simgesel anlatıma da sahip olan film, o yıl Venedik Film Festivalinden “Altın Aslan' dahil olmak. 
üzere 5 ödülle ayrıldı ve toplamda 31 

ii 


ödüle layık gö: 


> 


The Banishment (2907) 
William Saroyan'ın The 
Laughing Matter adlı kitabından uyarlanan, 
Sürgün, Zvyagintsev'in en uzun süreli (157 dk) filmi, olmasının yanında en az bilinen filmi. Yönetmenin The. 


Return'de baba ve çocuklar | ,— üzerinden kurduğu gerilimli | ““Banishment yapıyı burada ebeveynlerin meme yine çocuklar üzerinden- 

arasında gerilimli bir dramaya dönüştüren 


yönetmen, yine dinsel ve politik gön- 
'dermeleriyle ağır ağır işleyen, fotografik görüntüleriyle Tarkovsky filmi içindeymiş gibi bir his Uyandıran ama yönetmenin. 
diğer filmlerine göre izleyiciden daha fala sabır isteyen bir film. Genel olarak hikayenin işleniş şeklinin yavaşlığı, kurgusunun akıcı olmaması ve The Return gibi. 
bir şaheserden sonra yaratılan beklentiyi karşılamaması gibi sebeplerle yönetmen filmografisinde son sıraya koyulan film, Cannes Film Festivali'nden 'en iyi erkek 
oyuncu! ödülüyle döndü ve toplamda 5 
ödüle layık görüldü. 
Elena (2011) 
Zvyagintsev'in Cannes ana yarışmasına alınmayıp yan bölüm olan “Belirli Bir Bakış' ta yarışan ve oradan 'jüri özel , ödülü'yle dönen filmi Elena, 
© İİ yönetmenin yoğun şekilde 
| Suç ve Ceza' esinti 
eri taşıyan filmlerinden biri. 
«3 Modern ve geleneksel, iyi ve iç © © kötü, eski ve yeni, imkanlar ve imkansızlık, seçmek ve kaybetmek arasındaki ikilemler üzerinden bir gidişat sergileyen senaryo, Rusya'nı komünist dönem sonrasında geldiği durumu da irdeleyen bir yapıya sahip. Ana karakter Elena'nın Orta sinif — burjuvazi arasındaki durumu üzerinden kurulu yapı yine Zvyaginisev filmlerinin temel ögeleriyle buluşuyor. 


E 


The Return'deki baba figürü burada bir anne karakter üzerinden oluşturuluyor. 
Elena'nın filmin kilit anında verdiği karara geçilen sürecin yeterince ikna edici olmadığı ya'da Zvyagintsev'in diğer filmlerinde olmayan “her şeyi bir çözüme kavuşturabilme' çabası yönetmenin Sinemasına göre tatmin etmeyen yönler olarak görülebilir. Elena, festivallerden toplamda 21 ödüle layık görüldü. 
Leviathan (2014) 

Rus sinemasının soğuk ama derinlikli hikayelerinin güçlü temsilcilerinden olarak niteleyebileceğimiz Leviathan'ın birçok karesinde Zvyganitsev'in yönetmen 'dokunuşunun büyük etkisi hissediliyor. 
“Açılışında sessiz bir yolculuğa tanık olduğumuz film, karakterleriyle aramıza 


mesale koyacağımızı hissettirircesine kamerasını onlardan uzak tutarak işe başlıyor. Doğa görüntü 

eriyle bezeli açılış ve 

kapanış sekanslarının 

arasındaki denge *Leviathan” metaforuyla 

birleşince ortaya mitolojik “dokunuşlarla şekillenen, 

devletin ve insanoğlunun. 

kötücüllüğü üzerine 

etkileyici bir tablo 

çıkıyor. Filmin kırılma 

noktasını temsil eden. 

en önemli sahnelerinden birinin kameraya alınmayarak sadece seslerle izleyiciye aktarılması, Rus siyasetinin Leviaihan'ın kayaya vurmuş dev fosili- 


yle ilişkilendirilmesi, “Leviathan”laşan lerin portrelerinin (içlerinde sürpriz bir isim de var!) hedef haline getirilmesi dibi tercihler her biri tabloyu andıran görüntülerin derinliğiyle birleşince ortaya Zyvagintsev'e yakışan destansı bir yapıt çıkıyor. Filmin bürokrasi ve mükkiyet hakkı üzerine şekillenen senaryo: sunda İnsan ruhunun karanlık dehlizlerine doğru bir yolculuk yaparken aynı zamanda ülkenin bürokratik kurumlarının yozlaşmışlığına çok iyi yazılmış ve oynanmış belediye başkanı karakleri üzerinden tanık oluyoruz. 

Loveless (2017) 

Zuyagintsev'in Cannes Film Festivali'nden “jüri ödülü ile dönen, 

son filmi Loveless, tıpkı Leviathan'daki gibi parçalanmış bir sleyle ilgili hikayeden yola çıkarak toplumun bir: 

çok noktasına değiniyor. Sevgisizliğe 

ve iletişimsizliğe maksimum oranda vurgu yapan yönetmen, telefonları ve sosyal medya trendlerini sürekli bilingili olarak gözümüze s0- karak iletişim kurmak için başımızı kaldıramayacak z > derecede kaybolduğumuzu 

Timin her anında belggliyor. O VELESS İletişim çağında insanların. —— birbirinden kopukluğuna, v bu kopukluğun aile içinde | 


ki'sevgisizliğe' nasıl e yansıdığına, kayıpları , 

araştırma görevini sivil i. 

toplum örgütlerine paslayan | 


polis teşkilatının işlevsizliğine kadar gözlemlerini ve eleştirilerini ortaya döken Zvyagintsev, her zamanki gibi atmosfer yaratma gücünden besleniyor; tıpkı filmdeki karaklerler gibi soğuk ve keskin bir sinematografi etrafında hem. 
bir polisiye olay örgüsü hem de çarpıcı bir drama yaratıyor. “Yabancı Dilde En a EN 
Oscar'a da aday olması beklenen Loveless şimdilik 11 ödülelayık görüldü. 


ÇOCUKKEN ELİMDE 


AE FIRÇASI ŞARKI 
YLERDİYİ- 


Sera filminin genç oyuncusu / Nehir Büyükakçay ilk filmindeki yi! N heyecanını ve gelecekten 

beklentilerini anlattı. 


SERDAR AKBIYIK. 


Sinemamızın genç oyun- 
Gu üretmekle üstüne yok. 
Üstelik bu yeni isimlerin çoğu da başarılı performanslar gösteriyor. Fakat biz bu isimleri bir iki film sonrasında kaybediyoruz. Yani dikkat etmezeek genç oyuncu üreten değil tüketen bir endüstriye sahip olacağız. 
İşte bu genç oyunculardan biri de Nehir Büyükakçay. 22 Aralık'ta vizyona girecek Sera filminde oynayan güzel ismi daha iyi tanımak ve onlara hak ettikleri önemi, vermek için bu röportajı yaptık. Bakın ilk filminde oynayan ve umut vaat eden Nehir bizlere neler anlattı. 


Senaryo psikolojik gerilim, dolayısıyla insan psikolojisini ve metafizigi irdeleyen bir hikaye olduğu için ilgimi çekti. 


varlıklarla iletişim kurma yeteneği yüzünden yaşanmış bir 'davadan dolayı onunla bir hesabım var açıkçası, Meraklı ve intikamcı bir karakteri 


NEHİR N 
BÜYÜKAKÇAY 


ettirdi m 
Uzun metraj deneyimi olarak Sera bir ilkti, benim icin de verimli oldu. Sinemabeni hep heyecanlandırır; sinemaya zaten çok. 
düşkün birinin kendini beyazperdede görmesi çok güzel birşey. 


Her türden film izleyebilirim. Hepsinden birşey alırım. İzlemeye değer hikayeyse hangi türden olursa olsun sinemada görmek isterim. Bunlardan daha çok romantik-komedi ve aksiyona daha uygun olduğumu düşünüyorum ama oyuncu herşeyi oynayabilmeli. 


Bu filmdeki rolümde araştırma yaparak oynayacağım bir durum söz konusu değildi çünkü hırs, intikam gibi duygular insanoğlunun zaten içinde var. Sadece 

a büründüğüm karakterin kendi karakterim. 
olduğunu hissederek yansıtmaya çalıştım. 


Her kadın ayuncu çok güzel olmay- 


a abilir ama öyle bir oynar ki izlemeye doyamazsınız. Yarın bir gün eski ir güzelliğiniz kalmayabilir, yaş alabilirsiniz, Nİ 'ama her yaşta kendini izletebilecek bir 


bayan oyuncu olarak anılmak isterim. 
Bir yandan kendini önemseyen, kendine. 
bakan biriyim, o hep olmalı. Tecrübeyle de 


oyunculuğumu geliştirmek. 
niyetim. Sette insan çok şey Öğreniyor. Umarım daha öğreneceğim çok şey vardı 


Ben kadınların o zamandan bu yana “sinemada” özgürleştiğine inanıyorum fakat hala gün müzde kadınlara yönelik tonla olayla karşılaşıyoruz, hala özgürleşemediğimiz çok konu 

ar ve bunlar ne kadar çok 

lenirse gözümüz açılacak ve bilinçli hale geleceğiz. Kitaplar- 
'da, beyazperdede, televizyonda işlenen boyun eğmeyen, güçlü, kendi kendine yetem kadın. 
figürü eskiye nazaran fazlalaştı. 
Artık eskinin yerini cazibeli, seksi, çalışan, kariyer yapan, başarılı kadın ikonu aldı. Daha 'da çoğalsın dileğim ve bizler de buna öncülük edelim. 


O zamanın şartları neyi gerektiriyorsa yaşamışlar, herkesin kendi tercihi. Bazısı yeteneği ve güzelliği 

davranmış; Müjde Ar, Hülya 
Avşar gibi örnekler var. Ben 

o anki şartlara göre kural olabileceğini düşünüyorum; gerçekten iyi bir projede aykırı 


da olabilirsin, istemediğin bir Sahne varsa zaten baştan kabul etmezsin. Tercih meselesi. 


Yeşilçam'a aşığım. 
Küçüklüğü 


yorum. Şimdi o dönemin etkisi pek kalmadı. Bizler daha realistiz arık. 


Çocukken elime saç fırçasını alıp şarkı söyler, taklit yapardım, çok da hareketli bir çocukluk geçirdim. Oyuncu ol lisede başlı başka bir bölüm okudum. Beni konservatuara yönlendiren kimse olmadı açıkçası. Kendi şartlarımla. 
dışarıdan kurslar bitirdim, tiyatro yaptım. dizilerde ufak ufak başlamıştım. Hayatım boyunca 
Şarkı da söylerim, tiyatro sahıden inmeyebilirim, ekran. 
önüne de çıkabilirim. Çok keyif alarak yapıyorum. Ama küçükken başlasaydım dediğim de çok oldu. 


Sanat çok önemli, herkesin hayatımda sanatın bir dalının olması gerektiğini düşünüyorum. 
Herkes mutlaka kendinde birşey keşfedebilir. Kendinizi dinleyin, neyle mutlu oluyorsanız onu yapın , onla uğraşın. Sanattan da kopmayın. Herkese iyi seyirler diliyorum * 


İKORKULARI 


Türkiye'de 2017 yılı isinde gi 


22 tane yerli korku 
» 


tilmi gösterime girdi. 
Yabancı korku filmlerine baktığımızda ise toplam sayının 37 ile bir önceki seneye göre biraz daha artmış olduğunu görüyoruz. 
'ABD yapımı korku filmlerinin hâkimiyeti her zaman olduğu gibi geçtiğimiz sene 'de sürdü. 37 filmin 20 tanesi ABD yapımı. 
Ortak yapımları da eklersek bu rakam 28'e çıkıyor. Gösterime giren yabancı korku filmlerinden ABD etiketi taşımayanların. 
sayısı ise sadece 9. Bu durumda 2017 
vizyonunun toplam korku filmi sayısı, 22'si yerli, 37'si yabancı olmak üzere toplam. 
59 ediyor. Yerli korku filmleri cephesinde 
değişen fazla bir şey yok. Birkaç farklı deneme dışında cin filmleri furyasının peşine. 
takılmış bir dolu “çöp film” gösterime girdi. N Keza yabancı korku filmleri açısından da değişen fazla bir şey olmadı. En çok gişe yapan yabancı korku filmleri sıralamasında ilk 12 sırayı ABD yapımı filmler alıyor ve bunlardan 10 tanesi 100.000 seyirci barajını aşmış, Yerli filmlerin gişesinde ise önemli 


bir düşüş söz konusu. Alper Mestçi'nin. 
Siccin 4'ü dışında 100.000 barajını geçe” bilen yerli korku filmi yok. Ayrıca Siccin 4, 476.880 toplam seyirci sayısı ile geçtiğimiz. 
Senenin en çok izlenen korku filmi olmayı 'da başardı. İkinci sırada 401.459 toplam seyirci sayısı ile Andy Muschietti'nin 

yönettiği İt var. 


“Aşağıdaki listede 2017 yılında Türkiye'de gösterime giren 59 korku filmi arasından öne çıkanları bir araya getirdik. 


Wİİ The Autopsy of Jane Doe, adını “tek 

" mekânda geçen unutulmaz korku ger: lim filmleri" arasına şimdiden yazdrdı. 
Bugüne kadar çekilmiş en iyi buluntu filmlerden (found footage) biri olan Trolie hünter (2010) ile tanıdığımız Norvegli sinemacı Andre Ovredal, son filmiyle bir hayli ses getirdi. Bir cinayet mahallindeki bodrumda yarı gömülü bir halde bulur nan ve kimliği tespit edilemeyen çiplak kadın cesedine uygulanan otopsi, kökleri 

Salem cadı mahkemelerine dayanan, hiç 

umulmadık bir gizemin kapısını aralıyor. 


İlifilmi Pi'den (1998) itibaren heyecanla takip ettiğimiz Dar- f ren Aronofky, gösterişli filmler çekmeye devam ediyor. 
Eleştirmenlerle seyircileri, bayılanlar ve nefret edenler 


diye ikiye ayıran Motheri, Li birden fazla okumaya açık l yapısına mağmen aalında çok # 


'da farklı bir şey anlatmıyor. 
En büyüğünden en küçüğüne, herhangi bir yaratıcının yaşayacağı muhtemel süreçleri bütün. 
boyutlarıyla ve olası en havalı şekilde yorumluyor. Muhteşem! Bütün oyuncular bir yana, Michelle Pfelffer ayrı döktürüyor. 


Daha açılış sekansında Georgie'nin başına gelenleri bütün çıplaklığıyla göstererek nasıl bir film izleyeceği 

ilk sinyallerini veren lt, öyle çok sık 


'denk gelemediğimiz “iyi” Stephen 

King uyarlamaları arasındaki 

yerini aldı bile. Herbir detaya 

fazlasıyla önem verildiği hemen her sahnede hissediliyor, 

öyle ki Pennywise'in merkezde 

olduğu korku kanadını bütünüyle 

filmden çıkarttığımızda geriye 

kalan büyüme hikâyesi bile tek 

başına yeterince ilgi çekici bir 

filme dönüşebiliyor. Daha önceki 

TV uyarlamasıyla illaki kıyaslamalar yapılacaktır ama bunun Pennywise karakteri özelinde yapılıp sinema uyarlamasına “kötü demenin fazla fanatik bir yaklaşım. 
olduğunu düşünüyorum. Yoksaben de. 

Tim Gurry'nin canlandırdığı Pennywise'i Bill Skarsgard'ınkine tercih 

bu durum film hakkındaki di 


Alinin (1979) izinden giden Lite, sağlam bir oyuncu kadrosuna sahip, iyi oynanmış. iyi çekilmiş, basit ama etkileyici bir film. 
Doğrudur, “aman öyle her bilmediğiniz şeyi çokfazla kurcalamayın'dan öte bir şey söylemiyor. Evet, hiç de 
Öyle orijinal bir fikirden yola çıkmıyor. Ancak filmin asıl çekiciliği de bu basitiğinde. 
Heybesine gerekli gereksiz. 
bir dolu mevzuyü doldurmadan, tek kelimeyle dümdüz olarak 

tanımlanabilecek öyküsüne odaklanıyor. 

Belki de.bu sayede nefes almaya bile İzin 

vermeyen temposunu final sahresine 

kadar koruyor. 
Odası 


Murder Party (2007 le dikkatimizi çeken, Blue Run (2013) ie kendine hayran bırakan Jeremy Sayinier'n yazıp yönettiği İK vr 
'dezlakların takıldığı bir barda hiç hesapla olmayan bir konser vermek zorunda kalan Ain't Rights isimli punk rock grubu üy- 


elerinin, tesadüfen şahit oldukları bir çinayet sonrası yaşadıklarını anlatıyor. 
Misafir oldukları barın daracık kulisine hapsolan grup üyeleri, bar sahibi yardakçılarının pala, pompalı tüfek, tabanca ve hatta dövüş köpekleri kullanarak gerçekleştirdikleri saldırıları püskürtmeye çalışıyor. Home imsa-Sion' (ev istilası) alt türünün kalıplarına taz tersten bakarak kurulan yapı mükemmel çalışıyor. Grubun, Dead Kennedys'in hit parçalarından Nazi Punks. 
Fuck OfTu dazlaklarn yüzüne kargı “cover'ladıkları an ise unutulmaz. Özellikle isayara yüz vermeden kotarılan kanlı ine dikkat! 


Güney Kore'den 

Zombi filmi! Daha önce 

The King of Pigs (2011) 

ve The Fake (2013) gibi animasyonları yöneten Sangho Yeon, çok beğenilen Train to Busan ile bilinirliğini iyice 


artırmayı başardı. Train t9 
Busan, dur durak bilmeyen aksiyonu ile özellikle “hızlı TRAN:: BUSAN koşan” zombi sevenleri > kolaylıkla tavlıyor. Ekstra bir not olarak yine Sang:ho Yeon'un yazıp yönettiği ve Train to Busan'da gerçekleşen olayların öncesini anlatan Seoul Station (2016) isimli animasyona da göz atmanı: Öneririm. 
Happy Death 
Ölüm Günün Kutlu Olsun 
“Giroundhog Day (1993) gibi birçoklarının. 
favorisi olan bir komedinin “aynı günü #ekraritekrar yaşama” kalıbını alıp 'slash- 
'r' alt türü ile tokuşturan Happy Death Day, ilginç ve cesur bir denemeye “girişiyor. Slasher'ın alametitarikası gizemli bir maskeli katil ile hepsi feci Şekillerde can veren kurbanlardır. 
Katil dönesine olduğu gibi sahip çıkan film, kurban kısmında büyük bir değişikliğe giderek sayıyı bire çeki- 


çekiyor ve açılışı direkt final kızının ölümüyle yapıyor. 
Bidlrüllüğü günü her gün tekrar yaşamaya başlayan final kızı, kâbusuna ancak katilin. 
kim olduğunu bularak (ya da 
'daha doğru bir deyişle final kızı kimliğine yakışır biçimde katili alt ederek) son verebileceğini anlıyor. Arlık iyice yorulmuş. 
ir alttürün kalıplarını “Scream (1996) kadar güçlü olmasa bilebozup yeniden yapılandırmaya Soyunan film, eğlenceli bir den- 
'eme olarak akıllarda kalacaktır. 
Split/ Parçalanmış 
M. Night Shyamalan'ın 
The Sixih Sense 
(1999) sonrası bir tür. 
—) lü rayına oturmayan, akışlı kariyeri, 
Biumhouse yapım 
Şirketi ile çalışmaya başladığından beri 
'dengeye gelmiş gibi görünüyor. Önce The 
Visit (2015) ile kendinden umudu kesenleri şaşırtan Shyamalan, Split ile hâlâ atacak kurşunu olduğunu kanıtladı. 
Teşhis edilmiş 23 farklı kişiliği Sahip bir adamı canlandıran 
James McAvoy'un müthiş performansı da unutulmamalı. 
Get Out/ Kapan 
İlk yönetmenlik denemesiyle büyük sükse yapan Jordan 
Peele, senenin en çok ödül kazanan filmlerin- 
'den birine imza attı. 
Get Out, siyahi bir gencin beyaz kız arkadaşının aile: 
i yle tanışmak üzere 
GET evlerine yaj 
Ziyaretin tam bir kâbusa dönüşmesini 


lece şeye dönüşme tehlikesiyle karşı karşıya kalsa da sürprizlerle şaşırtıcı olmayı 


EE 


SİNEMA EĞİTİMİ 


di 


Üniversite ve bölüm sayısını artırmak yerine bizim mevcut olan bu kötü ve dağınık eğitimi 
Sistemini yeni baştan Tormatlamamız gerekiyor 


018'in ik yazısını umut ve heye- e alıyorum diyeceğim. 
almıyorum, klavyemde yorum... Düşünce ve hayallerimizi paylaşmanın önemi olduğunu bili/o- rum. Kültür emperyalizminin sınırladığı, standartlaştırdığı, yabancılaştırdığı, kleştirdiği, zihinlerimize ve hayallerimize bile müdahale edildiği, formatlanmaya çalışıklığı bir dünyada var olmaya çalışmak, üretmek zor, onu da biliyorum, Ara umut hiç tükenmez, tükenmesin de, Sinema, kalite, sağlık, huzur ve bereket dolu bir yl olun hepimize, Geçtiğimiz yıl sinema salonlarında sadece 
4 yerl belgesel film gösterildi. Blue, Kedi, 
Sabah Yıldızı ve Pehlivanlar. Bu yı için, bu sayının ayda 4 olmasını diliyorum. 
Gerek onlarda, gerek inlemette, gerek festivallerde şahane belgeseller izleyelim... Hem nicel hem de niteliksel olarak. Soralım, sorgulayalım, düşünelim, tartışalım, yeniden üretelim, birbirmizden ğrenelim. 
17-18 akademik yılında İstanbul Üniver si Rd-TV-Sinema bölümünde doktora- 


Türkiye ve dünyadan özgün film örnekleri izleyip okumelar yaptık. Çoğu kez schbet gelip Türkiye'deki sinema eğitimine dayanıyordu. Şükrü Hocalnın bu konudaki düşüncelerini sizlerle de paylaşmak istedim ve sizler için özel bir röportaj yaptım. 
Türkiye'deki İletişim Fakültelerinin “Radyo-Tv-Sinema bölümleri" le Güzel Sanatlar Fakültelerinin “Sinema * bölümlerinin sayıları hızla artıyor. Sayıları toplamda neredeyse 100'e ulaşmak üzere. Bu durumu nasıl değerlerdiriyorsunuz? 
unuzdaki “Fadyo-TV-Sinema bölümleri" tanımlamasından başlayarak konuyla ilgli sorunları konuşmaya başlasak iy olur. 
Öncelikle ül diddiye alındığını söylemek mümkün değil maalesef. Dünya çek hızlı bir biçimde, başta teknolojk alanda olm: 
nomik, sosyolojik ve siy (gelişmeler yaşadı. Teknolojik ve toplumsal 


hayatla yaşanan devrim niteliğinde bu değişimler bizim ülkemizdeki eğitme nitelik bakımından çok olumlu yansımaları olduğunu söylemek ne yazık ki mümkün değil, Üniversite ve fakülte sayısı hızla arlıyor ama bunun yarında niteliğin aşağı doğru gittiğini gözlemliyoruz. Bizim alanla igili eğitimde yaşanan gelişmeler de aşağı yukarı aynı durum da. 

Ülkemizde sinema eğitimi ile ilgili bölümler genel olarak, “Radyo-TV-Sinema bölümleri şeklinde açılmış ve aşağı yukan bu şekide açılmaya devam ediyor. Bir İk tane İstisnayı saymasak genelde sinema ile ilgili bölümler bu başlığın alında açılmış. Oysa başta ABD olmak üzere diğer Avnupa ülkelerinde bu durum çok farklı bir eğilim formatına sahip. Bu ülkelerde sinema eğilimi diğer bölümlerden tamamen bağımsız, sinemanın kendi temel unsurları üzerinden ilerliyor. Bu ükelerde sinema öğrencileri sadece sinemanın temel kavramları ve onu meydana getiren öğeler üzerine yoğunlaşarak deha derinlemesine ve kapsamlı bir sinema eğitim sürecinden 


K 


geçmiş oluyorlar. Yönetmenlik, kurgu, görüntü Yönetmenliği, senaryo, sanat tasarımı, ses 

işık ve renkgibi sinemanın önemli kavramları üzerinde yoğunlaşarak sinemacı olma yolunda ilerliyorlar. Hatta bazı üniversitelerde sinemanın bu temel kavramları birini sınıfta öğrenciye giriş mahiyetinde öğretilir ve öğrencilerin bu adı geçen alanlardan bir üzerine yoğunlaşmasına olanak verilir. Senarist yada görüntü yönetmeni olmak isteyen bir öğrenciye daha çok bu konularla ilgili eğitim görme İmkanı sağlanmeklır. bir sürü gereksiz, farklı ve sinema eğitimine hiçbir kalkısı olmayan derler öğrenciyi boğmuyorlar İlkokuldan beri bize dayatlan ve çok zamanımızı alan zorunlu ama gereksiz dersleri gelişmiş ülke okullarının sinema okullarında göremezsiniz. 

Kısacası üniversite ve bölüm sayısını artırmak yerine bizim mevcut olan bu kötü ve dağınık eğilimi sistemini yeni baştan formatlamamız gerekiyor. Öğrencilerin bu bölümlerden daha nitelili Ve donanımlı çıkabilmeleri için başta bölüm. 


isimleri olmak üzere tm mütredatın radikal bir biçimde acilen değiştirmesi gerekiyor. Sinema kendi başına büyük evren ve öğrenilmesi uzun bir süreç gerektiriyor. Sinemanın yukarda saydığım temel kavramlarını öğretmek için bazı ülkeler 6 yıl sans eğitimi veriyor. Örneğin Rusya'da sinema bölümü adı altnda, kurg senaryo, yönetmenlik, görüntü yönetmenliği eleştirmenlik gibi temel kavramlar üzerinde bir branşlaşma yaratılarak ilerliyor eğitim süreci, Bizdeki durum ise eğitimi karman çorman edip, her şeyden biraz vererek öğrencilerin hiçbir konuda yeterli donanıma sahip olmasına olanak tanınmıyor. Ne yazık ki bu eğitime sinema eğitimi demek çok doğru değil 

Bu bölümlere gelen 

öğrenci profili hakkında ne 

düşünüyorsunuz? 

Bu bölümlere merkezi 

sistemle öğrenciler gelyor 

Ve ne yazık ki çok bilingli tercihlerle geldiklerini 

söyleyemeyiz. Gençlerimiz 

ilköğretimden itibaren kötü 

bir eğitim sürecinden goş. 

tikleri için buraya gelirken de 

alt yapıları yetersiz geiyorlar. Yeterince bölümle igili 

malumat sahibi olmadan, 

sadece sinema ve televizyonun popülaritesine kapılarak 

geliyorlar büyük çoğunluğu, 

Liselerde okuyan öğrencilere 

bölüm tercihi yapılırken çok 

iyi rehberlik edilmediği çok açık. Ailelerin de 


çocuklarını çok iyi yönlendirdiğini kimse söyley- 


emez. Alleler için çocukların yeteneklerinden 


çok başka kaygılar önplanda. Ülkenin ekonomik. 


Ve eğitim koşularlıyla alakalı biraz da bu durum, Ama öğrencilerin doğru tercih ile doğru bölümlere yerleştirilebimesi için çocuklarımıza ilköğretim yıllarından itibaren doğru rehberlik edilmesi, çocukların hangi alanlarda ilerlemesi ve yeteneklerini keştedebilmesi hususlarında aile ve eğitimcilerin birikte hareket etmesi çok 


mühim bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. İşin emeline inmek çözümü daha derinlerde aramak 


gerekiyor. 
Bu bölümlerdeki akademik kadro ile fiziksel- 


teknolojik imkanları nasıl yorumluyorsunuz? 
Diğer alanlarda yaşanan yetersizlik ne kadar büyükse bu alanlarda yaşanan da budur. Evet, akademik kadro çok yeterli değil ama hangi alanda akademik kadro iyi diyebiliriz!? Yüzlerce yeni üniversite ve yeni bölümler açılıyor, aka- 
'demik kadro nasıl yetsin bu kadar fakülte ve bölüme. Ayrıca akademik gelişimin bu ülkede çok iyi olmadığı hepimizin malumudur. 
Teknik allyapya gelince bu konuda çak 0- run olduğunu sanmıyorum. Özellikle İstanbul dışındaki, yelmekân sorunu yaşamayan üniversitelerimizin stüdyoları müthiş teknik altyapılarla donalılmış durumda. Bizim üniversitede de teknik altyapı konusunda bir sorunumuz yok, yalnızca bina ve mekândan kaynaklı sorunlarımız var. Kamera ve kurgu setlerimiz çok yeni ve iyi durumda. 
Sinema sanatına yatkın, yetenekli ve tutkulu öğrencileri yine sinema sanatına kendini adamış tutkulu ve birikimli akademisyenlerle buluşturabilirsek büyük bir adımı atmış oluruz. Bütün mesele burada başlıyor ve burada bitiyor. 
Bunu nasıl yapacağımızı bir an önce tartışmamız ve bu konuda 
Yeni yöntemler geliştirmemiz acilen gerekiyor. 
Ve bu okullardan mezun olanlar medya ve sinema sektöründe yeterli sayı ve kalitede var olabiliyor mu? 
Ne yazık ki yukarıda saydığım sebeplerden dolayı öyle bir yeterlilkten ve kali- eden bahsetmek mümkün degil. Eğitim alanında ciddi reformler yapılmadığı sürece birçok alanda görülen yetersizlik bu alan lgili öneml bir sorun olmaya devam edecektir. 
İdeal sinema eğitimi nasıl olmalı sizce? 
İdeal sinema eğitimi, ideal öğrenci adaylan ile ideal öğretim üyelerinin bir araya gelmesi ile mümkündür. İdealist tutkulu ve yetenekli öğrencilerimizi aynı şekilde bu meslekte başarılı arzulu akademik kadroyla buluşturmamız gerekir. Bunu nasıl başarabiliriz meselesine odaklanmalı ve bu yönde cesur radikal adımlar atılmalı bir an önce, Yoksa birçok alanda olduğu gibi yapmış “mış” gbi eğitim. 
yapmaya devam ederiz 
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1 Mayıs 2017'de 
prömiyerini yaptığı 
Çannes'da Jüri 

Özel Ödülü'ne uzandıktan sonra gezmedik festival/ülke bi , günümüz Rus sinemasının önemli ismi Andrey. 
Zuyagintsev'in son filmi Sevgisiz/Love- less tabii ki uzuuuuuun bir gecikmeyle. 
ülkemizde Ocak 2018'de ancak vizyona giriyor. Bir önceki filmi “Leviathan” ka- 


dar sert olmasa da- zira çıta çok yükseldi... 


5 yapımlar Zvyagintaev kendisine açtığı 
oyun alanında yine kendi oyuncaklarıyla. 
Putin Rusyasına vurdukça vurmaya devam ediyor. 

Filmde, yıkıcı bir boşanma yaşayan Zhenya ve Böl gin biler ne. 
İret eden boyuttaki zoraki beraberliklerine şahit oluyoruz ilkin. 12 yaşındaki oğulları Aiyosha'nın velayeti ikisi de üzerine al mak istemeden, hayatlarına kendi 'bencil' çizgilerinde devam etmek isleyen bir. 
çift bu. Zvyagintsev zaten bu hamleyle" filmin ilk 10 dakikasında kan dondurmayı 


>? A 


başarıyor. Nasıl 12 yaşındaki çocuğunu her iki ebevyen de istemez, onu bir şekilde postalayacak yatılı okul ya 
'da akraba yanı arar? Baba istemez de, peki anne de mi 
Ya da tamtersi. Ama Zvyagintsev, sevgisizliği vurgu 
Iamak adına sıfır feminist bir hamle ile yükü anne tarafına! 
Yıkıyor; onu da açıkça diller direlim. Velhasıl anne-baba tartışmasına bir şekilde şahi olan, filmin en masum kişisi Alyosha öyle bir ortadan. 
kayboluyor ve öyle bir sıra kadem basıyor ki filmin son 1 saati kayıp, masum Alyosha'yı - ya da serbest bir Zvyaginisev yorumuyla yitip giden Rus. 
'değerlerini- aramakla geçiyor. Finalin 


bırakalım. Rusya'nın batısında. 
olumsuz eleştiriyle karşılaşan fakat bol bo alışana yagini in kendi ğrafyasının dinamikleri içindeyse “sevgiyle” anıldığını iade etmek Zor. 
özzüklebi tilmindeki skör gözüm parmağına yapılan sembolik eleştiriler, bir sanatçının toplumunu iyiye evriltmesi amacıyla değil, Rusya'ya vurmak hedelli larak algılanıyor Öle yandan, filmde toplumsal düzeyde karşılığı olan doğru tespitler elbette mevcuttur hatta bu yazının in aşacak yerli sinemamızdanı çağdaş örneklerle bir Rus-Türk toplumu yozlaşması karşılaştırması dahi yapılabilir; iyi de bir. 
akademik çalışma olur, 
Filmin Ginedergi sayfalarına taşıyacağımız yönü ise ham madde olan, biraz daha spesifik bir konu: sinemada problemli ana-oğül ilişkilerine kısa bir bakış. Ne en iyi 5 film, ne en sorunlu ana-evlat gibi iddiali başlıklar atma niyeti olmadan; bu film sonrası, kendi z “arşivimden çıkarttığım filmleri Sevgisiz Bağlamında paylaşmak istiyorum. 


Kevin Hakkında Konuşmalıyız. ” 
We Need to Talk About Kevin (2011) Ül, gi Yine bal alkışlanan bir Cannes prömiyeri olan ve Lynne Ramsay'in. 
İmzasını taşıyan Kevin Hakkında 
Konuşmalıyız şüphesiz 2010 
Sonrası sinemanın ana-oğul hikayelerinde ilk akla gelen örneklerin- 
'den biri. Sevgisiz'in annesi Zhenya dibi, Eva'nın (muhteşem ve ödüllü performansıyla Tilda Swinton) hamileliğini öğrendikten sonra yaşadığı ikilemler, 'ben va başka bir hayat kurgulamıştım'tereddüt- i leri sonrasında kötücül bir yaralık olarak 'dünyaya gelen oğlu Kevin ile ilişkisini sanki en baştan belirliyor. Oysa Eva, Kevin'ın doğumundan sonra Zhenya gibi tamamen sevgisiz ve ilgisiz bir anne değil; bir gekilde Kevin' anlamaya ve onunla. 
ilgilenmeye çalışıyor ama tam bir psikopat olan Kevin İle makul ana-oğul ilişkisi kurmak imkansız! Bu anlamda Kevin' şeytaniliğini genç bir anne adayının hayat sorgulamasına bağlamasından dolayı filme biraz kızgın olsam da müthiş bir. 
anlatım diline sahip olduğu gerçeğini yadsıyamayız. 
Çocuk Pozu / Ghile's Pose (2013) 
40 yaşını devirmesine rağmen annesinin 
gölgesinde -affedersiniz ama- kendi bokuyla oynamaktan sıyrılamayan, dev ergen Barbu'nun (Bogdan Dumitrache) hikayesi, Calin Peter, Netzer imzalı bu Romanya filmi. 
Yediğine içtiğine bile karışan annesinin yanında yaşayan 
Barbu beki bir şekilde o çemberi kırmak istese de, henüz ilk büyük hamlesinde işi eline. 
yüzüne bulaştırıp, yine çar- 


işlediği suça rağmen bir özür dilemek için. 
bile elini taşın altına koymayan Barbu'nun yaşamında kim daha suçlu kestiremiyorsunuz. En başından bu yana onun. 


kendi benliğini oluşturmasına olanak 

.sunmamış ve bunu da onun iyiliği için 

yaptığını dile getiren anne Corneliz mi, || 

yoksa polis merkezindeki süt dökmüş 

haliyle 5 yaşındaki Barbu mu... 

Ana/Mlotiter / Madeo (2009) 

"Adını film boyunca öğrenemediğimiz. 

“anne' figürü için Romen 

.. Cornelia'nın Güney Kore versiyonu 

Vİ desek, az bile benzetmiş oluruz. 
Koşulsuzdan öte saplantılı bir evlat | P 


Sevgisine şahit olduğumuz film, yine bu sevginin ve bağlılığın evrildiği NÜDİNİy, Problematik bir ilişkiyi beyazpereh VURUN eye taşıyor. Tıpkı Cornelia gibi, oğlu Je-Yoon'u başına İstemeden de olsa Sarılan her beladan onu kurtarmak için hertürlü yolu mübah gören bir anne figürü var karşımızda, Ve bu annenin 


sorgulatığı gibi sevgiyi aşan saplantı sınırlarına ciddi soru İşaretleri koyan bir film... Kar Küreyici filmiyle de tanıdığımız Joon Ho Bong imzalı. 
Vahşi Zerafet / Savage Grace (2007) Yine aşın uçta ama bu sefer ana-evlat sevgisinden ziyade narsizme dönüşmüş. 
bir tutkunun kucağımıza bomba gibi atığı birana-oğul ilişkisini seyrediyor: uz. Julianne Moore'un tüyler ürperten. 
performansıyla seyrettiğimiz Barbara 
Baekeland karakteri kend- o“ 74 
isini öyle bir konumlandırıyor. 
: ki gerek kocası, gerek oğlu Antony (Eddie Redmayne) 
gerekse sosyal çevresi bu boyutlar üstü narsizmin kurbanı oluyor. Barbara gibi hastalıklı bir anne figürünün girdabında büyüyen 
Antony'yi, ne olduğu adam, için, ne de yaptıkları için suçlamak mümkün değil, Bu, sorunlu olmaktan çok farklı boyuttaki ve gerçek bir hikaye. 
olan ans-oğu ilişkisini halen seyretmediyseniz mutlaka arşivinize iliştirin. 


— 


Mr ua 


Kavisr Dolan Açmazlar 
Annemi Öldürdüm (2009) / 
Momeny (2014), 

Gelelim ana-oğul problematiği denince 2010 sonrasının. 

'dahi sinemacısı olarak işaretedilen Frans Xavier 


ina-oği 
Neredeyse her filminde bir şekilde kendi hayatının nüvelerine bağlantı kuran Dolan' 
Sinema seyircileri adı 

bizim toplumumuz için ürkütücü olan Annemi Öldürdüm” 
filmiyle tanımıştı. 16 yaşındaki eşcinsel bir 

nesiyle yaşadığı yağun çatışmalar dillendiren Dolan, baş kahraman Hubert'e benliğini boşaltıyordu sanki. 
Annesinin gölgesinde kend: 
isini sergileyemeyen, sevdiği insanla başka bir hayat kuramayan Hubert için'o kadın” 
ile aynı çatıyı paylaşmak gün geçtikçe içinden çıkılmaz. 

bir hal alıyordu... Dolan'ın 
2014 tarihli Mommy'si ise 

bu sefer problemi şiddet 

ve suç eğilimli oğul ile onu er haliyle sevip kolamaya çalışan anne Diana arasında bölüştürüyor. Oğlunu islahevinden çıkartan fedakar anne, Steve'i ve kendisini hayatta tutmak. 

için yaşamlarına dahil olan. 
komşu Kyla'dan bir nevi medet umuyor. Kyla onlara can simidi oluyor; ama nereye kadar? Anreye gerçek anlamda aşık bir ergen ve üstelik ortada öldürülüp. 
yerine geçecek baba da yok. 
Dolan sinemasıyla henüz. 
tanışmadıysanız bu filmle başlamak ideal... 


- 


Türkiye Bonus'u 
Karanlıktakiler (2009) 

“Çağan Irmak'ın kendi takipçileri tarafından bile az bilinen *sanat-Sal filmi Karanlıktakiler, Türkiye coğrafyasından duymaya alışkın olmaksak da varlı 

inkar edemeyeceğimiz, gerilim. 
psikolojisi yüksek bir dramı 


beyazperd- 
". iğ le 
(Meral Çetinka- 
I ya) ve oğlu 
LsJz Egemen'in (Er- 


"8 demAkakçe) 
75 2 ve saplantı 
“domestik ilişkisi, salt bir anne sevgisi ya da korumacılığı ile açıklanamayacak kadar derin bir travma taşıyor. Ama Çağan Irmak'ın finale kadar başarılı biçimde üstünü iyi örttüğü bu travma, anne Gülseren'in oğluna yaşattığı yan-cehennem hayatı haklı çıkartır mı bilemiyoruz. Rejis, atmosferi ve kurgusuyla kiymeti bilinmemiş bir Yerli yapım. 


AİLE ARASINDA 


Ayta Sözeri “Aile Arasında kimseyi varoluşundan dolayı komik duruma düşürmüyor... 
Bütün varolmuşların düştüğü durumlar komik... 


Senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı yönetmenliğini Ozan 
Açıktan'ın üstlendiği Alle Arasında yılın sonunda gişenin altını üstüne getirdi. Film; birbiri ardına gelen siğ ve özensiz. 

yerli komedilerin arasında. 
hem seyirciye hem de eleştirmenlere nefes aldırdı. Filmin sürpriz yıldızı Ayla Sözeri “Aile Arasında kimseyi varoluşundan dolayı komik duruma düşürmüyor... Bütün varolmuşların düştüğü durumlar komik... Komedi de zaten bu demek... Kimsenin varaluşuyla dalga geçmemek, diyor. 

Nasil hissediyorsunuz bu aralar kendinizi? 

Filmin izemesinden dolayı ne kadar iyi hissettiğim bell oluyordur herhalde. gülüyor) Filmin tadını çıkarıyorum buaralar ve bu da en doğal hakkim... Düşünsenize 18 yıllık bir mücadelenin sonunda doğru yerdesiniz. 

Sürpriz oldu mu tüm bunlar? 

Benim için aslında sürpriz olmadı böyle bir ilgi 2aten bekliyordum. Ben ya herkes 3 kere falan giderse demiştim, bana gülmüşlerdi... Gülmüşlerdi derken yani dalga geçer gibi değil de, keşke öyle olsa diye... Şimdi herkes yazıyor üçüncü kez gidiyoruz diye. 

Sizin filme dahil olma hikayeniz nedir? 

Gülse'nn her yerde söylediği bir şey var: 

castta kimi istediysem, karakterin yanına kimi 


Aslında Gülse beni 2a- 


yazdıysam o oldu diyor. 
ten hayal etmiş ve Behiye hala olmamı istemiş. 
Benimle görüşmek istediğini ilk duyduğumda tatildeydim ve telefonu kapatırsanız hemen uçak bileti alıp geleceğim, dedim. (gülüyor) 

Çekimler nasil geçti? 

Setteyken bir an önce bitsin istiyordum. 

çünkü izlemek istiyordum. Şimdiyse bit diye çok üzülüyorum. O kadar çok özlüyorum ki arkadaşlarımı, keşke daha uzun birlikte olsaydık diye düşünüyorum. Herkes o kadar iyiydi ki Yıldızlar topluluğuydu adeta. 

Uzun zamandır ilk kez bir yerli kamedii hem sey: irciyi hem de sinema yazarlarını memnun ett Aslında yılladır böyle değil mi? Adile 

Naşit, Münir Özkufun oynadığı aile film. 

lerini düşünün... Birbiriyle hiç bağı olmadan birbirinin devamı gibi izlediğimiz filmler var. 


Bence özlemişiz... Hem eleştirmen özlemiş, hem seyirci özlemiş hem de sette çalışanlar özlemiş... Özümüze döndük demek belki doğru bir tabir olmaz ama ben mesela genşliğime döndüm, sen çocukluğuna döndün... O filmler yayınlandığında hala aynı şekilde İzliyoruz. İşte Aile Arasında bu tatta bir flm oldu. 

Yine uzur rik k m: ramların kor kullanılmadığını görüyoruz. 
Senaryoyu okuduktan sonra Gülse çok merak etli fikirlerimi... Ona da şöyle demiştim; kimseyi varoluşundan dolayı komik duruma “düşürmüyor... Bütün varolmuşların düştüğü durumlar komik... Komedi de zaten bu demek. 
Kimsenin varoluşuyla dalga geçmemek 

Sosyal medyadan yorumları okuyor musunuz? 
Hemen hemen hepsini takip ediyorum hala çok 


unsuru 


heyecanlıyım ve bir rüyada gibiyim. Bir eleştir almadım şimdiye kadar hepsi çok sevgi dolu cümleler... En çok da herkes halası olmamı isti yor. (gülerek) 
Çak yakında şarkı söylemeye başlayacağ günkü şarkı söylemeyi özledim. Sinemayla ilgili birkaç proje tekli ama birez düşünmek İstiyorum. Bu büyü biraz uzun devam edecek gib, Diziye do bakacağım © Relün küçüğü büyüğü olmaz. Böyle bir takıntım yok ama bu seçici “davranmayacağım anlamına gelmez. Gerçekten bir şeyler yapabileceğime inandığım ve gerçekçi olabildiğim projeleri seçeceğim. 

niçin yılın en h ci flmi hangisi 


Ben bir blim kurgu hayranıyım. O yüzden Star 


We 


iyorum. 


2000'Lİ YILLAR - 
FANTASTİK 
FİLMLERİN £ ? 
YÜKSELİŞİ 


Son yıllarda, elbette teknolojinin de etkisiyle fantastik filmler durdurulamaz bir, yükseliş yakaladı. #* 


m Son yıllarda, elbette teknolojinin de etkisiyle fanlasti filmler durdurulamaz. 
bir yükseliş yakaladı 

i dı Fantastik filmlerden oluşan seri filmler peş peşe gösterime 

girmeye, box office listelerinde üst sıraları 

kapmaya başladı. Gelecek yılın en çok beklenen film listeleri; 

'da fantastik filmlerin ağırlığını çok net 

görmekteyiz. Gerçekle masalın birleştiği, 

politik söylemlerin zemini oluşturduğu ve sta işi hikayelerin oluştuğu filmler yeni nesli derinden etkilemeyi başardı. Süper kahramanlardan sıradan insanlara kadar fantastik filmler insan hikayelerini de ön plana çıkarmaya başladı. Artık fantas- filmler sinemanın önemli bir parçası. 

Tabii bu filmlerin gişe başarısı çoğunun 

bir seriye dönüşmesini de beraberinde 


getirdi. Bu serilerden biri olan Labirent, üçüncü bölümüyle sinomalardaki yer 


bu ay alacak. Labirent: Ölümcül Kaçış 

ve Labirent: Alev Deneyleri'nin gişe başarsının da etkisiyle Labirent: Son. 
İsyan'da halkaya eklendi ve 26 Ocak 2018 
tarihinde izleyicisiyle buluşacak. 

Bizler bu fırsattan istifade, 20001 yıllarda beğenilen birkaç fantastik filmi önerelim. 
ve seriyi beklerken heyecana ortak olalım istedik. Bunu yaparken de kendimize ufak bir torpil geçtik ve süper kahraman filmlerini es geçtik. Keyifli okumalar: 

Lord of the Rings Trilogy ( 2000- 2003) J.RR Tolkien'in muhteşem hayal gücünü kullanarak kaleme aldığı romanlar serisi en çok satanlar listelerinde uzun yıllar kaldı ve sinemaya geçişi kaçınılmaz oldu. 
PeterJackson'ın tüm yeteneklerini ortaya koyarak kotardığı seri ise kimilerine göre tüm zamanların en iyileri olarak adlandırıldı. Üç Filmlik bu destan Frodo ve arkadaşlarının yüzüğü yerine ulaştırma çabasını üç sene üst üste büyük bir heye-Canla izledi ve hem gişede gem Oscar'da 


rekorlara uzanan bir yolculuğa ortak oldu. 
Fantastik filmlerin hala zirvesi olan filmlerin öncesini anlatan Hobbit romanı da filme alındı ama aynı başanyı biraz da ticari kaygılar sebebiyle yakalayamadı. 
Orta Dünya hala birçoğumuz için en güzel şey ve seriyi izlemeyenler olduğunu hala biliyoruz ve şiddetle öneriyoruz. 

Harry Potter Serisi (2001 — 2011 ) 

Seri demişken ve 2000'ler fantastik sineması demişken Harry Potter'dan bahsetmemek olmaz. Tam 10 sene boyunca sinemalara konuk olan, kimimizin onunla. 
büyüdüğü kimimizin ise gençliğini yediği Seri, muhteşem bir finalle 2011'de sona İçinde çocuk masalı gibi bölümün de olduğu en karanlık filmden daha kara filmin de olduğu Harry Potter sinemaya birgok yıldızı da kazandırdı. Yardımcı rollerde Hollywood efsane isimlerini görmenin keyfini de her bölümde yeniden yaşadık. 
Büyücülük okulunda yaşananların ve iyik erle kötülerin savaşının yer aldığı serinin kitapları da elbette tekrar tekrar en çok satanlar listesinde yer aldı. Hatta yeni bir. 
kitap şu anda raflarda, belki de bir filme 'daha hazırlıklı olmalıyı 

El Labirento Del Fauna ( 2006) 

Şu sıralar Shape of Water filmiyle ortal kasıp kavuran ve Oscar için en önemli isimlerden biri olarak anılan Gull 

'ermo Del Toro, fantastik dünyanın en. 
önemli yapıtlarından birini 2006 yılında sergilemişti. Pan'ın Labirenti adıyla ülkemizde izlediğimiz film, masalla politikayı, şiddetle fantastik ögeleri öyle harika ve etkileyici bir biçimde bir araya getirdi 

ki, bu filminin üzerine çıkabilmesi bir 

hayli zor gözüküyor. Vizyon sahibi Del Toro'nun kurduğu atmosfer ise kendinizi bıraktığınızda var olduğu dünyaya sizi de almaktan geri durmuyor. Sanat yönetimi, görüntü yönetimi ve müzik kullanımı da kusursuza yakın olunca ortaya modern bir başyapıt çıkıyor. Del Toro bu filme Oscar ve Hollywood yolculuğuna da resmen başlamış oluyordu. 


a 


Avatar (2009) 
Seveni kadar sevmeyeni de olan ve se- || naryosu konusunda tartışmalar çıkan “Avatar, gelmiş geçmiş en çok izlenen filmlerden biri olduğu için kayıtsız kalamadık. 
2009 yılında vizyona giren ve James 
Cameron'ın yine sinemaya yön vererek 3D hadisesine ivme kazandırdığı flm sayes. 
inde yeni sinema salonları açıldı ve her salon 3D gösterim içi zorunda kaldı. Avatar, iyilerle kötülen ninde siyasi göndermeler taşıyan fantastik bir versiyonu. Hazine için yerlileri yerinden eden kovboylar misali bu filmde de yerliler tehlikede ve aksiyon dozu zirvede. Cameron, gidişata “AVATAR, göre şimdiden 3devam i v filmidaha çekecek gibi > mii görünü Hicr minde N di 
© teknolojik anlamdaçı | aşan yönetmen Cameraan bakalım bu sefer ne yapacak? En büyük a tahmin: Gözlüksüz izlenebilen 3D filmlerin yolunu yapması gibi gözüküyor. 
The Fall (2006 ) 
Her karesi tabloluk olan, estetiğiyle insanı büyüleyen ve vizyon sahibi yönetmen elinden çıkan en iyi filmlerden biri a kuşkusuz The Fall. Hastanede yatan ve yataklan çıkamayan Roy, aynı hastanede A Yatan ve onu ziyaret eden küçük Alexan- Li 'dria ile tanışır. Ona hikayeler anlatmaya , ; 


bir havaya bürüni imzası taşıyan film, içinde komediyi, aksiyonu, macerayı - fantastik tavrı ve romantizmi İğ “ barındırıyor. Kurulan atmos- w fer ise 2000'li yılların en iyilerinden biri. Bir de buna harika performanslar ve özenle Seçilmiş müzikler eklenince de The Fal listedeki ye rahatlıkla aldı. 


Genelde aksiyon/suç filmleriyle tanınan yönetmen Matthew 
'Vaughın'un imzasını taşıyan film, Robert De 
Niro, Michel Pfeiff ve Ciaire Denis gi tanınmış İsimlerden. 
oluşan kadrosuyla da 


ikna etmek için kayan bir yıldızın peşine düşen genç bir adam konu ediliyor. Vaughn'un suç filmlerinde yerinde kullandığı komedi dozunu ca yine burada güzel kullanmasıyla da ortaya eğlenceli bir fantastik aşk filmi çıkıyor. 
Kitap uyarlaması olan Stardust, aynı 22- manda kendin iyi hisset filmi dediğimiz tarza ve bu tarzın listelerine de rahatlıkla girebilir. De Niro gibi bir ustayı fantastik, bir filmde izlemek de cabası. 
The maginarium of Doctor Parnassus ( 
2009) 
Brazil, 12 Monkeys, Monty Python ve Fear and Loathing in Las Vegas gibi filmlerin Büyük yönetmeni Terry 
Gilliam, büyüleyici bufilmde de önümüze seriy 
İnsanların düş gücüne etkileyebilen Dr. Parnassus, bir sırra sahiptir. Şeylan Nickile © LX 
İ biranlaşma yapar ve ölümsüzlüğünü kazanır. 
Artık kızı üzerinden 
Yeni bir anlaşma yapma z zamanı gelmiştir. Harika dü bir görsellik, yıldızlar geçidi bir kadro, etkileyici senaryo ve tabii ki bunları yöneten bir dahi. 2000'li yıların en kendine has fantezisi elbette Terry Gilliam'dan gelmişti. 


KALA ŞL ih 


2000 SONRASININ EN Mi 


FİLMLERİ 


M Sinema tarihinin vi 


en üretken ve uçarı yönetmeni olarak tabir edebileceğimiz Woody Ak len, her Yıl bir film çekme geleneğini sürdürüyor 

ve Wonder Wheel ile yeniden huzurlarımıza 
“gelmeye hazırlanıyor. 22 
Aralık'ta vizyona girecek filmi, Türkiye prömiyerini yaptığı 5.Uluslararası Boğaziçi Film. 
Festivali'nde izleme şansına eriştim ve açıkça diyebilirim ki, Woody Allen sahalara gümbür gümbür dönüyor! 

Aslına bakılırsa, Woody Allen sinemasının özellikle 2000 sonrasında irtifa kaybett gerçeği ile yüzleşiyoruz. Fazlasıyla dağınık, tekrara düşen ve amiyane tabirle sıkıcı olarak nitelendirebileceğimiz birçok film. yönetmenin filmografisini de tartışmaya açmıştır. 
Ancak bu süre zarı 


içerisinde Woody Allen, b 
zaman zaman da cisa eski güzel günlerini " 2 
hatırlatan filmlerin altına imza atmayı ihmal iy Ph elmedi. İşte, o güzel ve değerli lmlerden bir j tanesi de Wonder Wheel. Retro atmosleri ile iz jr 
izleyeni içine çeken ve her bir anıyla tebe- i , 1 


ssümü beraberinde getiren film, Woody Allen sinemasının da son yıllardaki en iyi işlerinden biri. Biz de bu vesileyle, usta sinemacının 
2000 sonrasındaki en iyi filmlerini listeledik. 
Kemik çerçeveli gözlükleriyle Woody Allen huzurlarınızda. 


Scoop (2006) 

2000 sonrası Woody Allen filmleri içerisinde 
en akılla kalıcılarından biri de hiç kuşkusuz ki Scoop'tur. Hugh Jackman ve Scarlett Johansson ikilisinin The Prestige'den sonra yeniden bir araya gelişini müjdeleyen film, aynı zamanda alışılagelmiş Woody Allen anlatısını, gizem sosuyla süslemesiyle de fark yaratıyor. 

Gelecek vadeden gazetecili 
Sonda, peşine düştüğü bir cinayet! 
Soruşturması sonucunda Peter Lymar mine ulaşır. Onun amacı her ne kadar peşine 'düştüğü cinayeti açığa çıkarmak olsa da Peter Lymanl'ın karizmatik duruşu karşısında duygularına hakim olamayacaktır. Bu dakikadan itibaren meraklı gözlerli üzerine çekmeyi başaran, bir yandan da Sondra ile Peter arasında vuku bulan yakınlaşmayla, kadın-erkek ilişkisine farklı bir bakış açısı getiren Woody Allen, seyir zevkinin biran olsun düşmediği bir filmi de izleyicisinin huzurlarına bırakı 

To Rome Vit Love (2011) 

2000 sonrasında, Avrupa'nın gözde 
şehirlerini filmografisinin merkezine yerleştiren Woody Allen, bu kez rotasını Roma'ya çeviriyor ve aşıklar şehrinden harikulade bir anlatı çıkarmayı başarıyor. 
To Rome Witn Love, farklı hikayeleri, başka hayatla, Roma'nın eşsizatmosferi çer çevesinde izleyicisine sunarken, bir an. 
olsun yormuyor ve ekran başına geçen herkesi hikayesine ortak etmeyi başarıyor. 
Woody Allen sinemasının mihenk taşlarından olan kadın-erkek ilişkisinin yanı sıra, arkadaşlık ve idealar gibi konulara da parantez açan To Rome With Love, Zaman zaman izleyicisini bir turist hüviyetine büründürüyor ve Roma'nın benzersiz. 
görüntüleri eşliğinde, doyumsuz bir tura Çıkanyor. Bu yönüyle de değerli bir noktada duran film, izleyicisini sıkmayan aksine farklı hikayeleri vesilesiyle dinamizmini koruyan ve anbean kahkaha vadeden yapısıyla, Woody Allen sinemasının dakeyifl seyirliklerinden biri olarak öne çıkıyor. 


Whatever Works (2009) 

Woody Allen sinemasının, olgun 

günlerini günümüze taşıyan ve 

varoluş sancısından, kapitalizme 

kadar birçok hususu temel alan 

Whatever Works, bir kez daha sırtını 

dayadığı kadın-erkek ilişkisinin 

çıkmazında gücünü alıyor. Malum, 

Woody Allen filmlerinin yıldızı 

her daim kendisi olmuştur. Gerek senaryodaki başarısı, gerekse kamera 

arkasındaki yetisiyle, usta sinemacı filmlerini 

yücelten birinci etmen olarak hep öndedir. Ancak Whatever Works'un özelinde konuşursak, 

filmin yıldızının Boris karakterine hayat 

veren Lary David olduğunu söylemek elzem, 

olacaktır. Keza başarılı oyuncu, entelektüel 

ama bir o kadar da karmaşa içindeki karaktere, 

mizah sosu yüksek bir şekilde hayat vererek 

gönülleri fethetmeyi başarıyor. Başından s0- 

nuna dek eğlenceli ve eleştirel bakış açısıyla 

dikkat çeken film, Woody Allen'in has sinema leyenler için bulunmaz bir Hint kumaşı 


(2013) 

Blue Jasmine için, Woody Allen'ın son 

yıllardaki en ses getiren filmi yakıştırması 

yapmak pekala mümkün. Bundaki en büyük 

pay sahibi ise karakteri adeta yaşayarak 

huzurlarımıza getiren Cate Blanehet'ın ta kendisidir. Tabl işin içine, depresif bir ruh hali 

dokunaklı anlatısı da girince, filmin başından 

sonuna dek vurucu yapısıyla izleyici karşısına 

geldiğini söyleyebiliriz. 

Yasmine, Nev York'un varlıklı aileler. 

inden birine mensuptur. Ancak günün 

birinde kocasının ias etmesi, onun San 

Francisco'daki üvey kardeşinin yanına 

taşınmasına neden olur. Bu dakikadan itibaren karakterin çıkmazlarla ö 

bei let ruhiyesini ve her çırpı LAS aha fazla dibe batışını olanca 

gerçekçiliği ile izleyicisine aktaran Woody Allen, burjuvazinin çöküşünü kendine has anlatımıyla resmederek izleyicisine bambaşka bir lezzet sunmayı başarıyor. 


ld 


Match Point (2005) 
Woody Allen 
2000'lerdeki ilk başan olarak addedebileceğimizMateh Point, merakuyandıran hikayesiyle dikkat çeken, gizemli ve bir o kadar da sürükleyici bir film olarak karşımıza Hi gelmektedir. Aşk mı yoksa para mı sorunsalını her daim diri tutan, aynı zamanda besler forlarla anlatısını güçlendiren Match Point, çıkmazlarla örülü hikayesiyle de seyir zevki yüksek bir iş olarak belirmektedir. 
Yapaylıktan oldukça uzak, gerçel o kadar vurucu yapısıyla dikkatleri üzerine çeken film, Woody Allen sinemasının da en farklı işlerinden biri olarak öne çıkmakladı Aynı zamanda tamamı Londra'da çekilmesi ile de yönetmen adına farklı bir tecrübeyi içeren film, bir an olsun dikkat kaybına mahal vermeyen, aksine pür dikkat izlenmeyi zorunlu kılan ve finaliyle soğuk duş etkisi Yaratan bir yapım olarak öne çıkmaktadı Çağımızın en güzel kadınlarından Scar-Jett Johansson'un ilk defa Woody Allen ile çalışmasına da vesile olan Match Polntun || bir diğer başrolü ise Jonathan Rhys- 


Meyers'tr. 
Wonder Wheel (2017) 
Woody Allen sinemasının son yıllardaki tekr- 


ara düşen ve git gide sıradanlaşan anlatısını 

unutturan ve adeta geçmiş güzel günlerden 

çıkagelmiş izlenimi yaratan Wonder Wheel, 

izleyicisini anbean tebessüm ettiren ve 

sürükleyici hikayesiyle büyüsüne ortak eden 

bir yapıyla huzurlarımıza geliyor. 

Kamerasını bu kez 1950'lere götüren Woody 

“Allen, bir lunaparkta yaşayan Ginny'i odağına alıyor. Eski bir tiyatrocu lan ve ilk eşinden boşandıktan sonra, yaramaz oğlu Richie ile birlikte Humpty'nin yanına sığınan. 

Pp bu güzel kadın, kendini adeta 
N hayatın koşuşturmacası içine 


E bırakmıştır. Ta ki Humpty'ni mafyadan kaçan kızı Carolina ve m 


İLİ 


öpme e 
İM 

ne denli büyük bir satranç oyunline dek sürüklerken, bir yandan 

da mizahi yapısıyla güldürmeyi! 
başarmaktadır. Özellikle rengarenk e ve Oscar'a göz kırptığı film, sinema alan ve özel dokusuyla büyül- 
Ra şarap gibi bir film s m Y e vu oturan film, yaz tatili bir yandan da eşsiz sinematografisi Başından sonuna dek bir 


e . Zi 


“EM... bl izleyicisini çıkmazlarla örülü olaylar silsilesi içerisine bırakan farklıama bir o kadar da cazihesi yüksek bir iş. Scarlett Johansson, Javier Bardem ve Penelope Cruz'un başrolleri paylaştığı film, özgün hikayesi kadar © Sanat yönetimiyle de doyumsuz bir seyirlik halini alıp, Woody Allen ografisinin en önemlilerinden bi olarak öne çıkmayı başarmaktadır. 
Midnight in Paris (2011) 
Woody Allen'ın modern bir masal olarak izleyicisine sunduğu Midnigt in Paris, sanal dünyasının en şaşalı günlerini yaşadı 
- 1920)lerin Paris'ine doğru bir yolculuğa çıkarırken, bir yazarın ilham, gi? arayışına da paran- 
, & tez açmayı ihmal 
/ N etmiyor, Bu filmde N kimler kimler yok ” 
ki... Salvador Dali, | Midnişhirin Paris Ernest Hemingway, ze 
Luis Bufel ve deha niceleri! Esasen bu isimlerin varlığı dahi, Midnightin Paris'i çekici kılmaya yetiyor. Ancak Woody Allen, onları yalnızca hikay- p eyi güçlendiren yan etmenler olarak kullanıyor ve nispeten başarısız bir yazar olarak nitelendirebileceğimiz Gin zamanda yolculuğuna vebu serüven canasında yaşadıklarına ağırlık vererek tadına doyulmaz bir l 


eyi rl ei 
Midnight in Paris'i 200'lerdeki en 

iyi Woody Allen mi larak lanse 

etmek mümkün. Çünkü en başta 

il, eye e sa lemoe, demez katkabala vie 
Milla Gemi eyakları yere 
Bia en demtekleyon biçimiyle usta İş Bir ille çu 2 tini anem ka tarafa hissettiriyor. » 


AN 


pi ri 


KISA ZAMANDA 
HİKAYEMİ 


AKTARMAK BANA 


ÖZEL GELİYOR 


Aynı zamanda sevdiğim bir yakın arkadaşım da olan Serpil Altın, erkek egemen bir sektörde başarılı işlere imza atan bir sinemacı. 


ynı zamanda sevdiğim bir yakın Ares da olan Serpil Altın, erkek egemen bir sektörde başarılı işlere imza alan bir sinemacı Uzün emekler sonunda tertemiz ve derni sorunsuz anlatan bir kısa flm çekti Son zamanlarda özellikle de ülkemizde rupa'da gün ununa zakica bir bakış açısıyla “Yüzme Öğreniyorum'u çekti, Bakalım sevgili Serplin kısa filme bakış açısı nasil? 
Öneslkle biraz kendinden bahseder misin? 
2002'de Anadolu Üni. letişim Bil Fak. 
Sinema TV Bölümünden mezun oldum. 
Mezun olur olmaz da İstanbul'a geldim Sekre ilk olarak sinema filmlerinde, dizilerde ve reklamda reji asistanlığı ile başladım. İi yı içerisinde yardımcı en oldum. Sonra maddi ve i sebeplerden dolayı TV sek. 
girdim. 7 yi CNBC-e'de reklam prodüktörü olarak çalıştım. TV'den na reklam ajanslarında prodüktörlük dönemim başladı. Alımdan sinema hiç çıkmamıştı. İsifa ettim ve yeniden sinema yapmak için biraz dinlenme döneim. 6 ay yurtdışında yaşadım. 
sonra bir proje gelişip 
Külür Bakanlığı Yapım Destek Fonu'na başvuru yapmaya karar verdi de ksa filmim “Bayram Harçi 
İle yuri ve yurtdışında le kaılma şansı elde etim. Sonrasında deli cesaretiyle İk uzun aj sinema Tlmi yapımcılığı yaptım. 
ran” (2016) aze İşleri 
(2017). Son olarakda bu sene kendi yazıp yönettğim “Yüzme Öğreniyorum" adlı kısa flmi yaptım. Şimdi bu fimimle festival yolculuklarım başladı Senin için kısa filmin tanımı nedir? 
ŞKisa fim, kasa zamanda (Bana g minimum 1 dakika, maksimum 20 dakika içinde) hikayesini en vurucu şekilde anlalan flmdir 
Biraz Yüzme Öğreniyorum'dan ve onu çekme nedenlerinden bahsedermisin? 
Yüzme Öğreniyorum! 2016 yılında 


YÜZME ÖĞRENİYORUM 


Kızkaçıran çekimleri sırasında hikayesine şahit olduğum. 
ve acısı yüreğime kazınan bir gerçekle başladı. Çekim yaptığımız bölgenin 
Yakınına gelen beyaz. 
minibüslerden onlarca insan indi. BU insanların nereye gitiğini anlamak için onlar takip ettim ve haberlerde gördüğümüz. 
“Bugün bot faciasında ...... sayıda mülteci hayatını kaybetti” cümlelerinin gerçeğiyle yüz yüze kaldım. O Insanlara, o botlara binmeden önce, ne “Gidin!” diyebildim, ne de “Kalın” diyebildim. Ben ne yapabilirim diye düşündüğümde, uluslararası alanda bu sesi duyurabileceğim. 

tek aracın mesleğim olan sinema olacağını “düşündüm. Bu gerçeği de on iyi vurucu dille kısa #ilmle anatabilirim diye karar verip, “Hayatta kalmak için yüzme öğrenmek zorunda olsaydınız. 
ne yapardınız?" sorusunu seyirciye sorabileceğim bir hikaye yazdım. Sonrasında KİSAKES FİLM FESTİVALİ'nin GÖÇ temalı Pitchina Yarışması'na. 
katıldım ve oradan flmimin gerçekleşmesi için Yapım Destek Ödülü kazandım. Bu ödül beni 

bu işi yapmak için daha da motive etmişti. Kisa 


film için su (deniz,vs...) ie planladığımızbir film maddi ve manevi olarak oldukça zor bir prodüksiyon süreci gerektiriyordu. İyi bir ekiple çalışmamız gerekiyordu. Hem oyuncularımız, hem de ekibimiz projemize inandlı ve birlikle güzel bir flm ortaya çıkardık. Şimdi filmimizin festival süreci başladı. Geçtiğimiz günlerde de 
18. Uluslararası İzmir Kısa Film Festivai'nden üniversite öğrencilerinin oylarıyla belirlenen “Migros En iyi Gençlik Altın Kedi” Ödülü'nü kazandık. Bu bizim için çok değerli bir ödül Seyircinin kalbine bu hikayeyle ilgili bir damla da olsa farkındalık yaratmış olmalıyız kibize destek verdiler. 

Sence hızla gelişen teknolojinin, kısa fime ne gibi kalkıları olabilir? Neler götürür? 

Bana göre asıl olan anlatacak, dert edindiğimiz. 
bir hikayemizin olmasıdır. Hikaye ve bakış açınız yeterli değil ise son model kamera ve ekipmanlarla bir işi gerçekleştirmeniz başarı getirecektir diyo bir durum yoktur. Bu an. 
İamda teknolojiye sırtını yaslayan yönetmen bakışı da asla doğru değildir. Ekipmanların (kurgu, kamera, lens vs... kalite ve büyüklük, küçüklük olarak tabi ki hızlı üretime, dar alanlarda çalışma imkanı yaratmasına, hızlı üretime kalkısı vardir; ama çekecek iyi bir hikayeniz. 
yaksa bu ekipmanlar sadece ekipman olarak köşede kalacaktır. 


i 


Örnek aldığın, sinemasını sevdiğin, yerli ve yabancı yönetmenler kimler? 

Örnek alma durumunu çok doğru bumuyorum. 
izlemek ve sevmek, kendine yakın hissetmek hisleri bana doğru geliyor. Yönetmen olarak bir diyalektik materyalizm içinde olmalıyız. Tez anlitez ve senlez. Bana göre kendi dünyamız. 
izlediklerimiz ve gözlemlerimiz sonucunda hikayemi oluşturuyoruz. Sinemasını izlemekle zevk “duyduğum, heyecanla yeni flmini beklediğim yönelmenler elbette ki var: Jean-Piere Jeunet, Ruben Ösilünd, Asgar Ferhad, Emir Kusturica, Handan İpekçi, Yeşim Ustaoğlu 

Türkiye teki flm festivali ve kısa flmcilere yaklaşımları konusunda neler söylemek istersin? 
Türkiye'de uzun metrajın yer aldığı fim festivalleri maalesef kısa filmcilei köşe yastığı gibi görüyor. 
“Renk, çeşit olsun diye böyle bir bölüm de var 

işte" gib bir yaklaşım sergiliyorlar. Halbuki o festivallerde bulunan genç yatenakler büyük bir molivasyon ve inançla orada bulunuyor. (Tabi ki kendini İmuzinle karşıayacaklarını zanneden kısa yönetmenleri, yani istisnaları dışarda bırakıyorum.) 
Kalbi kınlan çok arkadaşla görüştüm “Biz tilmlerimizi festivaller dışında nerede sergileme İmkanı bulacağız ?” diyorlar; çünkü gösterimleri sırasında salonda tantımı güçlü yapılmadığı için 
12 seyitc ile karşılaşıyorlar. Ağırlıklı olarak bu 


N 


festivaller bu gösterimleri de ücretsiz yaptığı için belki de “Ücretsiz olan değersizdir” alt düşüncesi de seyirciyi ekiliyor. 

Kısa film uzak olmayan bir gelecekte, özelikle cep telefonlarına kafalarımızı gömüp, dş dünya ile iletişimizi kestiğimiz bu konjüktörde çok daha değerli olacak kanaatindeyim. Herşeyi hızlı ve çabuk isteyen bir nesil geliyor çünkü, Bu sebeple festivallerin kısa film üreticilerine daha fazla değer vermesi, kısa flm üretimlerine katkıda. 
bulunan organizasyonlar düzenlemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bu arada İzmir Kısa Film Festivali ve Kısakes Film Festivali gibi sadece kısa flm odaklı festivallerbunu son derece layıkıyla gerçekleştiriyor. Sektörde deneyimli isimlerle düzenledikleri masterolasslar, tanışma toplantıları, pitching yarışmaları çok değerli 

Son olarak gelecek planlarından bahsedelim. 

Şu anda çekmeyi planladığım iki ksa fimim Var. 
Bunun parelelinde il uzun metraj sinema filmimin senaryosu bitti. Bu senaryoyu geliştirmek için senaryo doktoru ve danışmanlarımla çalışıyorum. İk Uzun mettajımdan sonra da yine kısa filmler çekmeye devam etmek istiyorum; çünkü her hikayenin süre olarak kendi anlatım. 
dili olduğunu düşüyorum. Ayrıca kısa fim benim. 
için bir tutku, Kısa zamanda hikayemi aktarmak bana çok özel geliyor 


SİNEMANIN 


Behzat Ç ile dikkatleri 84 

çeken Seda Bakan Arif Kay 

V 216 filmindeki Pembe 

Şeker karakteriyle yine 

izleyicileri kendine 

hayran bırakıyor... ) ii 


m H“Behzat 
Ç. Bir Ankara 


milyonların gönlünde taht kuran Seda 
Bakan günü- 
'müzde komedi deyince akla gelen sayılı oyunculardan. İşler Güçler gibi komedi dizilerinde ekrana gelen Bakan son olarak Cem Yılmaz'ın Arif, V 216filminde rol alıyor. Peki Seda Bakan kimdir? Seda Bakan, 10 Ekim. 
1985 tarihinde Kocaeli, Gebze'de 
“doğmuştur. Anne tarafı Selanik'l, baba tarafı Saraybosna'lı'dır. Bir ağabeyi vardır. Türker İnanoğlu. 
Sinema televizyon alanında eğitim vermek ve sektörde hazır yetişmiş. 
personel açığını kapatmak için Kavacık'ta kurduğu TÜRVAK Sine- 


'ma — TV Eğitim Merkezinde eğitim aldı. Seda Bakan, çeşitli dizilerde 


A ar a vk 


rol aldı. 2010 yılında Star TV'de başlayan senaryo- — 

“Sunu Emrah Serbes'in yazdığı, 

yönetmenliğini Serdar Akar ve Nus- — İy 

tafa Altıoklar'ın yaptığı “Behzat Ç. 

Bir Ankara Polisiyesi" adlı dizide 

Erdal Beşikçioğlu Nejat İşler, Ege İL 


Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in 


yetenekli, seyretmekte bize kalıyor... 


İYİ BİR ANTİ 
KAHRAMAN 


Ragnarok'ta Heimdall'ı canlandıran Elba'yı The 
Mountain Between Us/ 
Aramızdaki Sözler filminde Kate Winslet ile brlikte izleyeceğiz... 


e gü, BERA 


Elba, İngiliz aktör ve şarkıcı. he 
Wire dizisindeki 
Siringer rolüyle ünlendikten son- 
; ra Hollywood'un önemli aktörleri arasına girmiştir. 
East London bölgesinin Canı 
Town kasabında doğup büyümüştür. 


nesi Eve ise Ganalı olan Elba, 16. 
yaşında okulu bırakarak National Youth Music Theatre'a girdi. Çeşitli lerde bölüm oyuncusu olarak yer alan Elba, 1990'ların ortalarında televizyon dünyasında yer almaya başladı 
İk önemli rolünde 1997'de Family Affairs isimli dizide Tim karakterini canlandırdı. Daha sonra HBO dizilerinden olan The Wire'da Baltimore uyuşturucu petronu olan Rus- 


sell “Stringer' Bell karakteriyle Amerika Birleşik Devletleri'nde 

de ün kazandı. 2007'de Ridley Scoti'in American Gangster filminde Tango rolünde oynadı 2010'da Luther adlı polisiye dizide dedektif John Luther'a hayat vermeye başladı. 2011'de Marvel filmi Thor'da Heimdal'ı canlandırdı ve serinin diğer filmlerinde aynı karateri canlandırmaya devam etti. 
Thor'dan sonra Ghost Rider: Spirit of Vengeance, Prometheus, Pacific Rim gibi yüksek bütçeli filmlerde arka arkaya oynamaya başladı. 
2013 yapımı Nandela: Long Walk to 
Freedom filminde Güney Afrika'nın. 
unutulmaz devlet başkanı Nelson Mandela'yı canlandırdı. 2015 yapımı TV filmi Beasts of No Natlon'da İse başrolü genç yıldız Abraham Attah ile paylaştı. 

2016'da Orman Çocuğu filminde Bengal kaplanı Shere'yi seslendirdi. 2017'de 3 önemli filmde oynadı Stephen King'in romanından uyarlanan Kara Kule filminde silahşör Roland'ı canlandıran Elba, Thor serisinin 3. filmi Ragnarok'ta yine Heimdali rolünde oynadi. 

Kendisini bu ay The Mountain Between Us/ Aramızdaki Sözler filminde Kate Winslet ile bilikte izleyeceğiz. 


Kanal D ekranlarından pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan 
Siyah Beyaz Aşk 

adlı dizi, bu sezonun reyting kavgasında tutunabilen dizileri arasında yer alıyor. 


Kanal D ekranlarından pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan Siyah Beyaz Aşk adlı izi bu sezonun reyting kavgasında tutunabilen dizileri arasında yer alıyor Ekrana geldiği gün Çukur, Söz ve Kırgın Çiçekler gibi reyfingleri oldukça iyi olan dizilerle yarışan dizinin oyuncu kadrosunda İbrahim Çelikkol (Ferhat), Birce Akaay(Aslı) Muhammet Uzuner (Namık), Arzu Gamze Kılınç (Yeter) Ece Dizdar (İdi), Deniz Celiloğlu (Yiğit, Cahit Gök (Güneyt), Uğur Aslar(Cem) , Sinem Ünsal(Gülsüm) ve Kadriye Kenter (Handan) yer alıyor. Dizinin hikâyesi ise siyah ve beyaz kadar zıt karakterlere sahip olan ama yollarının kesişmesinden neredeyse birkaç gün sonra ev- 


» lenmek zorunda kalan Aslı ve Ferhat'ın aşka dönüşmesi beklenen hikâyesi etrafında şeklileniyor. 
NERGİZ KARADAŞ Sionkholm Sendromundan Kâk Alan Siyah Beyaz Aşk 


Bildiğiniz üzere Stockholm Sendromunun çıkış noktası 


1970'lerin başında bir banka soygunu ve soygun esnasında rehin alınanların rehin alanlara karşı duygusal yakınlık kurması. Sonrasında rehinelerden bir suçlulardan biriyle duygusal yakınlık. 
kurarken bir diğeri suçuların avukat masrafını karşılamak için kampanya başlatmış. Bu sendromun örneklerini Yeşiçam filmlerinde ve hatta sonrasında dizilerde de gördük. Siyah Beyaz. 
Aşk'ın da tamal dayanağı bu. Gözünü kırpmadan adam öldürebilen bir suçlu olmanın yanı sıra oldukça sert, ters ve it bir karaktere sahip olan Ferhat ile kendisini özellikle çocukların hayatını kurtarmaya adamış olan diğer 

birifadeile “siyah” Famhat'ın 
Zift olan Aslı'nın henüz itiraf edilmemiş aşkları 

Şöyle ki görmemesi gerekenleri gördüğü için oldukça merhametli bir adam olarak tanıdığı Namık, Aslı'nın ölüm. 
ermrini verir. Ancak Namık'ın yeğeni olarak bilinen Ferhat Aslı'yı öldürmez/öldüremez. 
Başlarına iş açacağı kaygısıyla sarbest bırakamayacakları 

Aslı için hayatta kalmanın ve 'daha önemlisi Namık ve ailesinin peşinde olan komiser abisini kurtarmanın tek yolu Ferhat ile nikâhlanmaktır. Bu zoraki evlilik, işlenen suçlar ve yaşanarlar, Femat'ın hoyrat, acımasız tavrı Aslı'nın Ferhat'dan nefret etmesinin temel nedenlerindendir. Senaryo açısından buraya kadar en akla yatkın nokta da Aslı'nın duyduğu 

bu netretlr. AKSI taktirde Aslı'nın yaşadıkları Ve boyun eğdikleri çoğu zaman mantık sınırlarının dışında kalmaktadır. Süreç içerisinde gerek Aslı'nın Ferhat'ın geçmişine ilişkin öğrendikleri, gerekse birlikte allattıkarı tehlikeler kii arasındaki ilişkiyi dönüştürmeye başlar. İzleyici açısından 

ik bölümlerde İkili arasında gerilimle yaratılan heyecan sonrasında aralarında doğacak olan aşkın tohumları ie tırmanır. Şüphesiz bu aşk özellikle Aslı'nın kendisine iliraf edemediği bir duygu olmanın yanı sıra Ferhat'ın dönüşmesinden zarar görecek olan Namık'ın da engelemek isteyeceği Zor bir aşk olacak, Ki bilirsiniz bizim leyicimiz zor aşk izlemeyi pek sever 


ni 


Hani Babalar Kahramandı 
Kolekti bilinçaltımıza ek olarak Türk Sinema tarihi ve hatta dizi tarihimizin kolekif hafızamıza yerleştirdiği bir şey var ki da “Babar karaklerinin çoğunlukla koruyucu, kollayıcı ve fedakar olduğu. Dizide Namık karakteriyle can bulan kötü ve bencil baba bu konudaki bildiklerimizi, temeken sarsıyor. Çünkü Namık, “Bizim Alle” filminde ki Yaşar Usla'ya (Münir Özkul) “Süper Baba" daki Fikret/Fiko'ya (Şevket Altuğ) 

Baba Evi'nde ki Mahmur (Hali Ergün) 

inci Bahar” da ki Ali Haydar'a (Şener Şen) 


yada “Ekmek Teknesi'nde Nusret Baba'ya (Şavaş Dinçel) hiç benzemiyor. Namık öz oğlu Femar'ın hayatını cehenneme çeviriyor Ona babalık yapmıyor, kendisini ona dayısı olarak tanıtarak çocuk yaşta adam vurmasına neden oluyor ve daha sonrada kendi çıkarları doğrultusunda Ferat'ı maşa olarak kullanıyor. 
Bu nedenle de Ferhat'ın Aslı'ya âşık olması en çok onun işine gelmiyor. Ferhat'ın dayısı bildiği Namık ile olan ilşkisi ve devamında yaşanacakara İlişkin verilen ipuçları senaryonun bundan sonraki gidişatı için izleyicinin heyecan ve merak duygusunu canlı tutuyor. 
Bunların yanı sıra hem ana hem de yan karakterler açısından dizide k sırlar, çekişmeler, kıskançlıklar ve tabil ki yalanlar diziyi bir süre 'daha izlenir kılar diye düşünüyorum. 


UFAK TEFEK 
CİNAYETLER 


Sizler Alican Aytekin'i Ufak 
Tefek Cinayetler'in Ilhan'ı olarak tanıyorsunuz. Gülen gözleri, enerji dolu oyunculuğu ve samimiyetiyle şimdiden dizinin dikkat çeken isimlerinden biri olarak anılıyor. 


om 


öherji dalı oyunculuğu v eliyle şimdiden dizinin dikkal ç mlerinden biri ola 


iç mimarlık bölümünde 2 yıl okudum. 
Aileler oyunculuğu geranli bir meslek olarak görmüyor malum, birde ben 

büyüdüm. K var ok emiyarsun öyle, alen geleceğinle ilgili kaygı duyuyor. 


Nasılo, inu 
(Gülüyor) Kesinlikle çok hayal kursunlar, 


kim 1990 Gazlanlep 


ti. Sonra İzmir Ekonomi Üniver 


dedim. 


sile sınavı 


m böyle destek verdi, yeniden üniver. 

girdim. Bili Üniversitesi'nde Faxdy 

le ma bölümünü kazandım. Bir 

dan da oyunculuk yapmak için çalışıyordum ama 

İstanbu'da kimseyi tanıyorsun, hiç bilmediğin bir in düşün, 

her şey demek 


piyasa ve 20 yaşındı 
Ki bu piyasada yavaş y tulum. Çi dum, kurduğum hayaller çok yıkıldı. Çak küstüm. 
gilgide daha 


1 tanımaya başladım 
küçük dizi iler var. Her 
Şans ve sabır çok öneli, bir pik 
20r bir yol. Çak yokluk çekiyorsun, 


nen dibi gördüğün zamarı hatırlıyor musun? 


Halılamaz iyim? Evdeki bütün kuru baklagil bitmi in yürümüşlüm. Tam eve gidip dünden 

kalan yemeği yiyecektim, baktım sokakta p 

lar. Şansıma o açlıkla bütün bir pizzayı yemiştim. Katanı da ev arkadaşıma gölürebiir miyim aplırmışlım. (Gülüyor) Bunları gülerek anlalıyorsun. Komiklik, enerji 


N eryüzlü 
Bence buradaki en büyük sırnm meditasyon yap marn, bu beni daha pozll ve enerisi yöksek bir Insanı yapıyor. Benim için ande kalmak çok öremliir eğer anda kalabilrseniz geçmişi kafaya takmayıp geleceğe kaygılanmadan mullu bir insan clabilirsiniz. 

Sende böyle iyi adam ipi var, temiz yüzüsün. Sen- 
“dan klik gelir mi? Tersin pis mi? 

Eğer birine Zarar verdiysem kesinlikle çok ama çok canımı yakmışlır kolay kolay kimseye kötülüğüm. 
olmaz. 

Artiz Mektebi'nin erkeklerde bii in, kadın Bur ti. Onun kariyerinde jönfi dediğini görüyoruz, senin jön cima hayalin 


hu olmak için elat yapıyorsun, rs 


Hayaller güzeldir hayal kuratken kendimi asla sınırlandırma tabi k jin olmak isterim, bunun için çabalamak bile güzel. Ama en önemlisi hem gerçek ayata karakter hem de Işindeki başarısı e dik kelleri çeken bir oyuncu olmak isterim. Bundan önce yer aldığın Hayat Şarkısı projesi benim çin eme- 


klemeye başladığım yerdi, Ufak Tefek Cinayetler'e birlikte yürümeyi öğreniyorum, bu projeyle beraber kariyerimde noroyo doğru yürüyeceğimi ban do si zlerle berber izleyeceğm 

Peki sence ön olmak i 

ön olmak bir kombinasyon işi bence, öncelikle ii bir oyuncu olmak gerekir. Bunun yanında jân veya jön. 
İleri diğer mesleklaşlarından ayıran özellikse görseli erinin yi olması 

Seni düşününce hep k arık projeler. 
hatırlıyorum. T yel 

Çekiyorum biraz galiba, ama ben artık dram oynamak islyorum. Hep istiyordum daha doğrusu, takındığım. 
maskenin alında aslında çok buyuk bir dram Var. 
Bunu da göstermek istiyorum. 


troda da öy 


ide parlıyor, bir sürü h 


Bir oyuncu koçum var, oyunculuk oğitmlerime başlıyorum. Bu projede bu karakter çıktı evet, ama ben bunun sefasını sürmekten çok şimdiden kalıcı olmak için oynayabileceğim diğer karaklerlere de alırım yapmak istiyorum. 

Bu rol senin dönüm noktan mı dersin? 

Henüz değil ama dönüm noklasına yakın olduğumu hissediyorum. Ulak Tefek Cinayetler benim için büyük bir basamak, Bu proje bir adım, bir sonraki bir adım. 


Her şey yavaş yavaş olsun ki ben anun değerini “daha iyi anlayayım, benim için daha özel olsun isti yorum, 

Telek Cinayetler kısa sür 


det 


rin yaralı 
Ajitasyon olmaması dizinin sırlanından biti bence Enitika seven bir milletiz hayatımızda da biyle insanlar var. Bu dizi çok hayattan aslında. O kadar zengin değiliz ama yaşadıkları şeyler çak bizden, 


Bende böyle bir bilgi yak şu an. (Gülüyor) İlhan cinsiyeti olmayan bir karakter. Jinakologta çalışan, haslalarla sohbet de eden, dedikodu da yapan, Gökçe Bahadır'ın oynadığı Oya ya hayran ola tatlış bir karailer ama asla karikatürize deği, İki bölümdür insanlar bana da bunu sormaya başladı Senaristler bir ne olacağını 

i hayatının 


dzirin neralerindeyi. 
Henliz çok başındayız. 

Peki budiziyi izleyen bir olsan, bir izleyici olr Alican" hakkında ne düşünürdün? 


Üzülürdüm Alcan'a. Alican içine atar çünkü. 
Yaprak Dökümü'nde abla, Fikret vardı ya. Alcan Firet olurdu, Fikre'e nası bekıyorlarsa banada öyle bakarlardı 

sadece 
Beni iyi tanıyanlar yemeğimi yemişlerdir. Yemek yapmayı çok seviyorum, arkadaşlarımı ağırlamayı 'da çok seviyorum. Beni iy tanıyan yemeklerimi, Alican Mutfakta'yı (Youtube'da yaplığı yemek programı) bir. Mercimek kötesinde iddiziyim. 

En çok hangi yeteneğe sahip olmak isterdin? 
Şarkı söylamak... Ben şarkı yine söylüyorum da insanların da beni dnleyebilmesini çok isterdim. 
(Gülüyor) 

Dünyanın enbüyük sahnesine çıkacaksın diyelim. 
Dans elmeliym. Latin danslan ve 14 yöre halk dansı yaplım. Neden devam etmiyorsun dersen. 
İstanbul'da halay çekecek yer yak. (Gülüyor! 

Hi dünyada & 

olsa neyi değiştirdin? 

İnsanların koşulsuz birbirini sevmelerini sağlardım. 
İşle o zaman dünya yaşarken zevk aldığımız bir yer olurdu, 


i iyi tanıyanlar bili” diyebileceğin 


dünyada bir şeyi değiştirme şansını 


Keşke ban aynasaydım dediğin bir ral vardı? 
Bütün rolü değil de bir sahneyi özelikle söyleye bilirim. Öyle bir geçer zamanıkl'de Aras Bult İynemli'nin babasıyla hesaplaşma sahnesi vardı ya, benzin döküp evi yakmaya kalkıyordu hani, “Beve Merakllk kesinlikle bende de var. Çak meraklıyım. © gedik birbirimizi Al Kaplan * O sahneyi oynamayı 


Sanda bir şey konuşuluyorsa, ben gi içerde isti, uyuyamıyorum mesela. Ben o mevzuya hakim Pr rm? 

olmalıyım. (Gülüyor) Ama İlhan çok sal, bir sahne Ufak Tefek Cinayetler için heyecanım sürüyor, varlı işe çiçekler bana mı" diyor Oyaya...Alican 0 © daha yolun başındayız. inc Kat Tiyatro ie temas kadar saf biri değil halindeyiz, sürpriz projeler olabilir, bakalım. 


Hayranlar arasında İlhan'ın Oya ya aşık olduğu da 


x-M 


“CINEDERGİ. 


